
Vandaag praten we met Toon Verstraaten. 
Scheidsrechter bij vooral de vrouwen en 
meisjes. Vooral op zondag, af en toe op 
zaterdag begreep ik. Waar we meestal bij 
beginnen is eigenlijk een stukje historie. Hoe 
ben je met voetbal in aanraking gekomen? 
Waar kom je eigenlijk vandaan? 
Ik ben geboren en getogen op Alverna. En op 
mijn 25e naar Grave verhuisd. Samen gaan 
wonen met mijn toenmalige vriendin en nu 
vrouw Kristel. Inmiddels al weer ruim 25 jaar 
getrouwd. De kinderen zijn gaan voetballen bij 
GVV. En zodoende meegegaan in het traject. 
3 van de 4 kinderen: Eefje, Teun en Josje 
voetballen nu bij EGS! Heb overigens nog best 
wat familie in Velp en Grave.

En heb je in Alverna zelf ook ooit gevoetbald? 
Ik heb tot en met de selectie gespeeld. Meestal 
de tweede. Toen ik 18 jaar was, ben ik naar 
Sportclub Woezik gegaan. 

We zijn heel benieuwd, wat voor voetballer 
was je? 
Ik was laatste man. 

Hoe zou jezelf typeren als voetballer? 
Een beetje Jaap Stam-achtig. Fysiek. 
Ik kon enorm hard rennen. En meestal was het 
lachen als de tegenstander zei... ...hé, je ziet 
die dikke staan daarachter. En dan drie keer 
hoefden ze geen lange ballen meer. Want 
ik liep ze er allemaal uit of vanwege mijn 
snelheid. Ik was hard maar fair.
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Ik heb in mijn carrière ook maar ooit één rode 
kaart gehad. En die was ook terecht. 

Wat deed je? 
Ik werd bewust op mijn knie geschopt. Toen ben 
ik opgestaan en heb ik hem gelijk neergehaald. 
Een soort wraakactie? 
Ja. Hij kreeg zijn tweede geel en ik gelijk rood.
 
Kreeg je een lange schorsing? 
Nee, we hebben een biertje samen gedronken 
en het was klaar. Netjes. 

Nu zijn we aan de Brabantse kant van de 
Maas. Maar je hebt vaak tegen Nijmeegse 
clubs moeten voetballen? 
Ja. 

En we kennen Nijmegen een beetje. Daar 
heb je ook een aantal clubs die nou niet 
helemaal zo’n frisse reputatie hebben. 
Nee. 

Heb je dat meegemaakt? 
Jazeker. 

Welke club was de ergste?
Ik denk NDT? Weet eigenlijk niet of die nog 
bestaan. Noviamagnum was ook erg. En 
Kraijenhof. We hebben wel eens gespeeld 
tegen een team wat bij wijze van spreken 
bij elkaar 40-50 jaar gevangenisstraf op hun 
kerfstok had.

IN DE SCHIJNWERPER.....   TOON VERSTRAATEN
Roeland Hoffmann en Matt Gerrits

Zo, dat is niet mis. Hield je je dan in, in 
het veld?
Nee. Qua voetballen niet? Nee, nee. Zeker 
niet. En ik zal ook altijd, heb ik altijd gedaan, 
als er iets is en ze pakken een kleinere, dan 
sta ik er ook gelijk bij. 

Een soort rechtvaardigheidsgevoel? 
Misschien wel.  Ik heb bij Sportclub Woezik 
daar speelde ik toen, daar hadden we een 
kleine scheids. En als ze daar dreigend op 
afgingen, dan stond ik er altijd. Probeerde 
zo’n man dan te beschermen 
En de club Alverna, hoe zou je die club 
typeren toen je er speelde? 
Dat was een gezellige dorpsclub. Daarna is 
er een periode geweest dat ze spelers flink 
gingen betalen. Dat is nu over. Nu proberen 
ze de club weer opnieuw op te bouwen.

Komt er geen fusie aan, denk je, met de 
AWC? 
Qua sportpark wel, maar of de clubs gaan 
fuseren weet ik niet. 

Waarom ben je naar Woezik gegaan? 
We hadden een vriendenclubje. Ik had 3 
jaar in de selectie van Alverna gevoetbald. 
Aardig wat meegemaakt, ook met trainers. 
Ik dacht, ik moet het leuke van het voetbal in 
blijven zien. Dan moet ik gewoon verkassen. 
Heb daar tot mijn pakweg 35ste gespeeld



omdat ik vanuit Alverna kwam. De gezelligheid 
bij EGS is zeker niet minder dan destijds bij 
GVV!

Fijn te horen. Bij EGS kunnen we altijd extra 
scheidsrechters gebruiken. Wat zou jij willen 
zeggen tegen iemand die wil gaan fluiten? 
Ten eerste moet je er plezier in hebben om die 
leiding te geven op het veld. Je bent toch lekker 
bezig en je helpt speler en de club EGS.En ten 
tweede denk ik dat je een goede begeleiding 
moet hebben van hieruit. 

Wat bedoel je daarmee, met die begeleiding? 
Dat een nieuwe scheids goed begeleid 
wordt in zijn eerste wedstrijden. En jonge 
scheidsrechters niet meteen in het diepe 
gooien bij de senioren! Ze mogen mij altijd 
vragen om ondersteuning als er problemen op 
het veld zouden ontstaan.

Wat vind je nou het moeilijkste als 
scheidsrechter om te beoordelen in de 
wedstrijd? 
Ja, kijk. Nou, moeilijk. Sommigen gaan na een 
overtreding helemaal dood. Twee tellen later 
staan ze op. Dan zijn ze weer herrezen. Maak je 
ook bij de amateurs mee.

“Hands” is soms ook lastig te beoordelen. Als 
het echte een slaande beweging naar de bal is 
fluit ik wel. Niet bijvoorbeeld als iemand van 
een meter afstand een bal tegen de arm krijgt 
aangeschoten.

Maak je mee dat je twijfelt aan de eerlijkheid 
van een vlagger?
Ja als ik na 2 of 3 dubieuze vlagsignalen begin 
te twijfelen zeg ik er wel wat van. Probeer daar 
wel de humor te gebruiken. Zoals: “Gaat hier zo 
meteen een Boeing 747 landen met de manier 
waarop jij vlagt”? Onlangs was er een wedstrijd 
waarbij een meisje voor het eerst vlagde. Die 
probeerde ik wel wat te helpen.

Je hoort ook wel dat EGS scheidsrechters 
last hebben van roepende leiders/ trainers
Ja, ik ben selectief doof, dat scheelt. Je moet 
niet alles willen horen. Behalve als ze gaan 
schelden met ziektes! Mochten ze blijven 
roepen ga ik er wel even naar toe.
Dus ik hoor ook niet alles op het veld, wat ik 
bezig ben. 

En hoe kijk jij naar de toekomst van EGS?  
Ja, ik denk dat ze nieuwe aanwas moeten 
regelen. Leden en ouders allerlei zaken laten 
doen bij de club, zoals bardiensten, zijn toch 
belangrijke inkomsten. En voor de rest denk 
ik dat EGS een gezonde toekomst heeft. We 
hebben veel goede vrijwilligers maar er mogen 
er nog best wat bij! Liever niet dat we straks 
mensen moeten gaan betalen voor bepaalde 
zaken.

Wat voor beroep heb je eigenlijk, Toon, 
vrachtwagenchauffeur toch?
Nou eigenlijk meer Truckhoogwerker. 
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Tussendoor ben je naar Grave verhuisd? 
Ja op een gegeven moment zijn we naar Grave 
verhuisd, maar bleef ik nog wel een aantal jaar 
bij Woezik spelen, en ben ik gaan fluiten bij 
Woezik, en heb daar ook scheidsrechterpapieren 
behaald. De kinderen gingen toen wel in Grave 
bij GVV spelen.

Toen hebben ze jou gevraagd of je ook bij 
GVV wilde fluiten? 
Nou, ben eerst gaan helpen met de 
jeugdtraining en dan af en toe wel eens een 
wedstrijdje fluiten bij GVV, vond en vind ik heel 
leuk. Denk ergens vanaf 2010 of zo. 

Hoe zou jezelf typeren als scheidsrechter? 
Ben best streng denk ik, maar ik probeer ook 
wel te zorgen dat ze plezier blijven houden 
in het voetbal. Want dat is toch wat de jeugd 
sowieso moet hebben. Want anders stoppen 
ze allemaal. 

En hoe doe je dat? 
Zaken goed uitleggen. Een keer een ingooi kan 
verkeerd gaan, weet je wel. En dan zeg ik er 
een keer iets van. En je lost het op met wat 
humor.

Heb je wel de afgelopen jaren hier weleens 
een rood moeten geven?,
Nee. 

Oh, helemaal niet? Kijk aan. 
Ja, nou die tijdstraffen, dan trek ik ook geen 
gele kaart. Dan zeg ik gewoon vijf minuten 
langs. Maar dat is ook al sporadisch hoor. 

Kun je als speler of begeleider iets tegen jou 
zeggen? 
Ze mogen best wel iets zeggen, zolang het met 
respect is. Geen ziektes en zo. Ik zeg ook wel 
dingen terug! 
En meestal zeg ik ook voor de wedstrijd van, 
maak er een leuke wedstrijd van. Probeer je 
mond te houden. Enige ruimte voor emotie 
moet er zijn.

Stel dat je een beslissing hebt en de spelers 
het niet eens zijn. Ze roepen dan wat. Hoe 
doe jij ermee om? 
Meestal ga ik er even naartoe. Dan leg ik het 
uit. Ik zeg maar, je kunt ook rustig dingen tegen 
me zeggen. Je kunt het niet mee eens. Ik heb 
die beslissing genomen. Eigenlijk maak ik geen 
vervelende dingen mee op het veld. Ik fluit 
op zondagmorgen om 10 uur een wedstrijd, 
vaak bij de vrouwen. Dat komt mij ivm prive 
verplichtingen het beste uit.
   
En de fusie, hoe heb je die beleefd? 
Ik vond het super. Het was soms moeilijk om 
teams te maken. Er werd ook aan spelers 
onderling getrokken. Dus op een gegeven 
moment, je moet iets en je hebt zoveel 
accommodaties en bij een gegeven moment 
moest aardig ingegrepen worden om er weer 
iets van te maken, want het was oud. En dit is 
toch een prachtige uitkomst nu bij EGS? Had 
ook niets met die kleuren wit, rood of geel. Ook 

Nou zijn we benieuwd wat doe je dan 
precies?
Ik rijd op een vrachtwagen met een mast 
erop. Een soort kraan met een bak erop.
En die bestuur ik. Heb er twee tot mijn 
beschikking bij mijn baas. Eentje van 57 
meter. Eentje van 45 meter. 

Jij hebt geen last van hoogtevrees? 
Nee, dat heb ik niet.
 
Maar even voor ons begrip, hè. Je zit in 
dat bakje, je gaat omhoog. Wat is jouw 
taak dan? Wat doe je dan? 
Ik zorg dat de monteurs de dingen kunnen 
regelen en maken. Op het dak, aan de goot, 
ramen wassen. 

Die bedien jij vanaf de grond? 
Nee, ik sta in het bakje. Samen met de 
monteur. Zie ook de foto hierbij geplaatst 
van de Elisabethkerk in Grave. We doen 
projecten door een groot deel van Nederland, 
Vaak vroeg op staan omdat het best ver kan 
zijn.

Bijzonder beroep, zeg En is dat ook bij 
alle weersomstandigheden? Of zijn er 
weersomstandigheden waarbij je niet 
mag? 
Boven windkracht zes mogen wij niet 
draaien. 

En lage temperaturen en regen en dat 
soort dingen? 
Ja, regen. Kijk, als het slecht weer wordt en 
het zijn belangrijke werkzaamheden, dan 
heb je nog wel eens kans dat zeggen van 
we bellen af.  Maar in principe, je kunt je 
tegen alles kleden, hè. 

Als je even op je sportleven terugkijkt, 
als voetballer en als scheids, wat was de 
beste voetballer die je hebt meegemaakt? 
Dan kom ik uit bij Stefan Schamp bij Woezik. 
Had veel verder kunnen komen, maar hij 
luste best een biertje als je snapt wat ik 
bedoel.

We gaan langzamerhand naar de 
afronding toe.  
Heb jij nog dingen die jij nog zou willen 
zeggen, die hebben we nog iets gemist? 
Over jezelf, leven, fluiten, EGS. 
Ik heb van alles gedaan in mijn leven. Ben 
bijvoorbeeld ook nog 5/6 jaar uitsmijter 
geweest. Vanaf mijn 20ste bij Zaal 
Verploegen in Wijchen/Woezik. Was toen al 
potig qua bouw. En ook daar loste ik vaak 
zaken met een collega op met humor. Als 
dat niet lukte moesten we wat steviger 
optreden. Was een mooie tijd.

Mijn eigenlijke wens was om op de ambulance 
te komen. Als ambulancebroeder. Door 
omstandigheden is dat helaas niet gelukt. 

Toon, we danken jou hartelijk voor het 
interview en wensen jou veel succes met 
jouw loopbaan en als scheidsrechter.




