Nie kniezen, nie zeuren, das hartstikke fout.
Vergeet niet te leven, want straks ben je oud.




Ik kom binnen Levensgenieter, gezellige lieve mopperaar, verenigingsmens,

en zie dat je mij herkent. carnavalsvierder, ondeugend en innemend, verzamelaar,
sociaal en betrokken, nieuwsgierig.
Mijn naam is onvindbaar, Zo blijven wij met liefde aan hem denken

niet belangrijk op dat moment.

Je blijde glimlach die verschijnt. Harry Leeman

Je broze gezicht in tweeén splijt.

' ) ' Echtgenoot van Joke Leeman-Bottema
Dat is wat je op dit moment voelt.
En ik weet: die mooie lach,

Lid in de Orde van Oranje-Nassau
die is dit keer voor mij bedoeld.

10 februari 1935 17 februari 2024

In zijn steeds kleiner wordende wereld
hebben wij tot het laatste moment genoten
van zijn liefde, grapjes en ondeugende lach.

Alphons en Mirjam
Thijs en Naomi
Jaylinn, Jade
Anne-Roos en Eef
Sjoerd en Lonneke

De afscheidsviering vindt plaats op maandag 26 februari om Sylvia en Arjan
11.00 uur in de H. Michaélkerk, Kerklaan 31, 3731 EE De Bilt. Imbre en Anton
Erin en Bas

Na afloop ontmoeten wij jullie graag in het
H.F. Witte Centrum, Henri Dunantplein 4, 3731 CL De Bilt.

Senna

Wij brengen Harry in kleine kring naar het crematorium. Correspondentieadres: Mr S. van Houtenweg 7, 3732 BN De Bilt



