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Verhalen van ooggetuigen over de Tweede Wereldoorlog

‘Noe kump ‘t dichter bie’
Oorlog in Epe

Gelderland Vakbladen

‘Noe kump ’t dichter bie, Oorlog 
in Epe’: 23 ooggetuigen, 23 ver-
halen, 23x23x23 en nog veel meer 
herinneringen. Herinneringen uit 
een tijd vol avontuur, dreiging, 
gevaar, spanning én opvallend ge-
noeg ook een tijd van saamhorigheid 
en vriendschap. Hoe dan ook: het was een opzienbarende tijd.

De meesten van ons kennen de Tweede Wereldoorlog uit boeken en films.
Vaak op landelijk of mondiaal niveau. ‘Oorlog in Epe’ bevat verhalen uit 
Oene, Emst, Vaassen en Epe. Uit ‘onze’ dorpen en buurtschappen dus. 
Verhalen over plaatsen waar we zelf soms nog dagelijks langskomen. Over 
mensen wier namen we vaak nog kennen. Maar ook verhalen over klein en 
groot verdriet. Over het leven uit de jaren veertig. Verhalen die het waard 
zijn om bewaard te blijven. Dankzij Marlies Kasperink uit Emst én dankzij 
de ‘verhalenvertellers’ ZIJN die verhalen bewaard gebleven voor iedereen 
die ze wil inzien.

‘Oorlog in Epe’ is geen diepgravende wetenschappelijke verhandeling, maar 
een laagdrempelig boek, precies zoals Marlies Kasperink voor ogen stond. 
“De geïnterviewden vertellen in hun eigen woorden over hun lotgevallen. 
De verhalen zijn soms ontroerend, soms verbijsterend, soms ingetogen, 
maar altijd indrukwekkend”, aldus de auteur. 

Marlies Kasperink

Oorlog in Epe: ‘Noe kump ‘t dichter bie’
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POSTJE
KLARENDAL

Hans Feijten

Een Arnhemse medische post in oorlogstijd

De oorlog en de afrekening, Wapenveld 1940-1945

‘VERTEL MIE OE VERHAAL’‘VERTEL MIE OE VERHAAL’

Jan Nitrauw
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Epe mien däärpien 3
‘Ik vergeat ‘t nooit’

Gert van den Esschert

Geromantiseerde versie van op 
waarheid gebaseerde oorlogs-
gebeurtenissen uit de regio, die 
Peter Kluiver en zijn vijf vrienden 
beleven.

Opzienbarend! De dagboeken van een 
groep onbekende helden, die een 
EHBO-post in de Arnhemse wijk Klaren-
dal bemanden en die ook na de Slag om 
Arnhem bij elkaar bleven.

Wapenveld tijdens WO II. Jan Nitrauw 
kwam op het spoor van huiveringwek-
kende verhalen van o.a. Albert Marskamp, 
Jan Rorije en NSB-veldwachter Johannes 
Hendrik Buyink, de ‘schrik van Gelderland’.

Gevallen Helden is een unieke bundeling 
met uitgebreide achtergrondinformatie 
en afbeeldingen van alle vliegtuigcrashes 
die in de Tweede Wereldoorlog in de 
gemeente Epe hebben plaatsgevonden.

Een oorlogsroman over verschrikkin-
gen, vriendschap en vooroordelen, 
geïnspireerd door de oorlogs-
belevenissen van Anton Bakker 
(1924-1983).

Op 3 april 1943 stortte bij molen 
de Vlijt in Wapenveld een Halifax 
DT795 neer. Dit boekje beschrijft de 
lotgevallen van het toestel en zijn 
bemanning.

Een historisch document over 
Epe en omgeving. De verhalen 
zijn rijk geïllustreerd met foto’s, 
ansichtkaarten en anekdotes van 
bewoners.

Een boek dat de oorlog in Nederland 
belicht vanuit het dagelijks perspectief: 
23 ooggetuigen halen herinneringen op.

Het is oorlog jongen

Postje Klarendal - Een Arnhemse 

‘Vertel mie oe verhaal’ - De oorlog en 
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medische post in oorlogstijd

de afrekening, Wapenveld 1940-1945

in de gemeente Epe 1940-1945

Deel 1, 2 en 3

Deel 1 en 2 € 15,00   -   Deel 3 € 25,00

‘Noe kump ‘t dichter bie’

Voor onze vrijheid
Halifax DT795 

3 april 1943 Wapenveld

 Jan Nitrauw 


