
REISVERSLAG NEDERLAND →PORTUGAL 
Deel 1          Dongen → Nazareth/België  

 
Eindelijk is het zover, vrijdag 25 oktober.  Na jaren dromen kan ik mijn reis aanvangen naar het voor mij beloofde land. 
Aangezien mijn huis werd leeggemaakt door de Kringloop heb ik een paar dagen doorgebracht in Hotel De Villa in 
Dongen.  
’s-Morgens sleutels van mijn huurhuis in Dongen ingeleverd aan de woningstichting. De laatste spullen in mijn auto 
gezet en op weg naar de eerste bestemming, zijnde het v.d. Valk-hotel in Nazareth/België. Uiteraard is dit maar een 
klein stukje maar het scheelt in ieder geval weer een aantal kilometers voor de eerste pleisterplaats in Frankrijk in de 
buurt van Caen. 
Met enige weemoed passeerde ik de grens tussen Nederland en België. Ik had geen tissues in de buurt dus moest het 
droog houden. Een groot deel van de route was voor mij bekend terrein, daar ik voor mijn vakanties naar Portugal 
altijd het vliegtuig nam vanaf Zaventem. In plaats van linksaf moest ik nu bij Brussel rechtsaf richting Gent. 
Zoals het een goede Nederlander betaamt met weinig benzine in de tank weggereden om lekker  
 goedkopere benzine in België te kunnen tanken.        

 
Uiteraard weer vele files onderweg overwonnen, maar mijn Opel Tommy bracht mij feilloos naar tante Toos van de 
Valk in Nazareth. 
Ze wisten blijkbaar al wie hen met een bezoek kwam vereren want ik kreeg onderstaand kamernummer. 
 
 



Een familielid van me was middels Google(uitspraak:Koekel)-maps aan het kijken op streetview waar ik in Ericeira ga 
wonen, ze zag daar iemand op een scooter rijden en dacht dat dit wel iets voor mij zou zijn. Een hele goede tip en ben 
al een beetje aan het oriënteren. 
 
Trouwens ook in België zijn er Feyenoord-supporters.  
                                                                                                                         

 
Binnenkort deel 2 Nazareth → Caen 
 
 
Henk 


