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Tussen 2000 en 2010 werden door de verschillende teams verschillende
successen geboekt.

Het vlaggenschip van Egelantier Boys wist in 2003 zelfs het kampioenschap
binnen te slepen en te promoveren naar de 4e klasse KNVB.
Egelantier Boys bleek daarnaast als vereniging nog steeds een stabiele club en
maakte zelfs een kleine groei door.

Het 50 jarig jubileum kon alsnog gewoon gevierd worden in 2007.

Een dieptepunt was het overleden van de grote kleine man van Egelantier Boys,
Cor van der Jagt overleed op 25 April 2008 op 77 jarige leeftijd.

Ook stond er een onvermijdelijke verhuizing voor de deur.
Na 35 jaar op het complex aan de Krabbendijkestraat gespeeld te hebben had de
toen al dwarse Gemeente het fantastische idee geopperd om een complex te
ontwikkelen waar zomersporten gedaan konden worden.
Uiteindelijk is dit complex voor zomersporten elders ontwikkeld maar diende de
Egelantier Boys alsnog het veld te ruimen.
Het bleek weer een poging te zijn om EB met wortel en al te vernietigen daar
men toe wilde naar een aantal megacomplexen op de rand van het Zuiderpark en
clubs samen te laten gaan.

UPS EN DOWNS OP ALLE VLAKKEN



Na 9 jaar was het weer zover en werd tijdens het seizoen 2002 - 2003 het
eerste elftal kampioen.

Na een sterke serie van 12 gewonnen wedstrijden op rij haperde de machine
wat en werd er verloren van directe concurrenten Schipluiden en RFC 2000.
Beide wedstrijden overigens met een 2-1 nederlaag.
Maar doordat deze twee nog tegen elkaar moest spelen bleek dit gunstig te zijn
voor Egelantier Boys zeker toen Schipluiden won van RFC 2000.

Op 26 April 2003 stond voor het 1e de kampioenswedstrijd uit tegen DVC op
het programma.
Helaas was het een kletsnatte Zaterdag maar dit deerde de vele meegereisde
supporters niet en zo was dat één van de sponsoren Bram Blankenstein een bus
huurde voor spelers en aanhang en er tientallen auto's met jeugdspelers en
ouders richting Delft reden.

Een 2-1 zege op DVC zorgde ervoor dat de vlag in top kon en dat het feest
begon in Delft en eindigde op de Krabbendijkestraat.
De trainer Leo Lamers en een aantal spelers van dit team maakte negen jaar
eerder ook al uit van het kampioensteam.

Het laatste kampioenschap kostte het Leo Lamers wel zijn baard daar deze op
een enigzins Barbaarse wijze werd afgeschoren.

Overigens is er nog het één en ander gefilmd en te zien via onderstaande link
welke je kan kopiëren en plakken:

HET EERSTE KAMPIOEN
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https://youtu.be/h3yDSDqLNtE?feature=shared
https://youtu.be/h3yDSDqLNtE?feature=shared
https://youtu.be/h3yDSDqLNtE?feature=shared
https://youtu.be/h3yDSDqLNtE?feature=shared
https://youtu.be/h3yDSDqLNtE?feature=shared
https://youtu.be/h3yDSDqLNtE?feature=shared
https://youtu.be/h3yDSDqLNtE?feature=shared
https://youtu.be/h3yDSDqLNtE?feature=shared
https://youtu.be/h3yDSDqLNtE?feature=shared
https://youtu.be/h3yDSDqLNtE?feature=shared
https://youtu.be/h3yDSDqLNtE?feature=shared
https://youtu.be/h3yDSDqLNtE?feature=shared
https://youtu.be/h3yDSDqLNtE?feature=shared
https://youtu.be/h3yDSDqLNtE?feature=shared
https://youtu.be/h3yDSDqLNtE?feature=shared
https://youtu.be/h3yDSDqLNtE?feature=shared
https://youtu.be/h3yDSDqLNtE?feature=shared
https://youtu.be/h3yDSDqLNtE?feature=shared
https://youtu.be/h3yDSDqLNtE?feature=shared
https://youtu.be/h3yDSDqLNtE?feature=shared
https://youtu.be/h3yDSDqLNtE?feature=shared
https://youtu.be/h3yDSDqLNtE?feature=shared


Kampioen 2002 - 2003

VLNR staand:
Jan van der Spoel(verzorger) Wilco Pronk, Jan Kaashoek, Jaap Wildschut(Leider) 
Samir Berhamovic, Bastiaan Snijders, Bojan Bojovic, Ouissam Rehmie, Ron
Leertouwer, Leo Lamers(trainer) 

VLNR zittend : 
Ronald Tavenier, Oissef Rehmie, Rainer Bouts, Mike van Woerkom, Peter Kruidenier,
Henk Dedert (jr.), Richard van der Willik, Clen Lammers

KAMPIOEN



EEN HALVE EEUW EGELANTIER BOYS

Zelfs in de huidige tijd zijn er nog mensen die vertellen dat men destijds nooit geloofde
dat Egelantier Boys zijn 50-jarig jubileum zouden vieren.
Op 7 April 2007 was het dan toch zover en werden diverse festiviteiten
georganiseerd.
Op Vrijdag 6 April is eerst een bezoek gebracht aan Cor van der Jagt welke aan de
wieg heeft gestaan van Egelantier Boys.
Cor was op dat moment ziek en had eerder al het stokje overgegeven aan de
“jongeren”. Op deze wijze wilde men hem toch iets mee laten krijgen van de
festiviteiten rondom het jubileum.
Op Vrijdagavond was er een receptie gehouden waarbij de grote afwezige de
Deelgemeente Charlois was welke zonder taal noch teken was weggebleven.
De KNVB was wel aanwezig en deze reikten de “waarderingsspeld in goud” uit aan
bestuursleden Henk Levöleger, Martin Nagtegaal en Jaap Wildschut voor hun
verdiensten voor zowel de Egelantier Boys en de KNVB.

Op Zaterdag 7 April werd er een Battle of the Teams georganiseerd op het complex en
was er in de avond in partycentrum Rustburcht een grote feestavond.
Deze werd zeer goed bezocht en opgeluisterd door o.a. Suvad Aljic die op zijn
accordeon de sfeer naar een hoger niveau tilde.

Op deze feestavond was het de bedoeling de mensen die aan de wieg van Egelantier
Boys hadden gestaan te voorzien van een gouden speld van Egelantier Boys.
Dit waren toen Cor van der Jagt, Cor Brouwer, Willem Schippers en Henk Visser.
Door afwezigheid van Cor en Cor beide ziek, en Willem wiens vrouw toen ziek was het
alleen Henk Visser die de speld uitgereikt kreeg. De anderen zouden deze op een
ander moment uitgereikt krijgen.

Nog meer personen werden deze avond verrast, zo was het Henk Levöleger, Martin
Nagtegaal en Jaap Wildschut die benoemd werden als erelid van EB.
Daarnaast werden ook de sponsoren van toen te weten, Bram Blankenstein, Jan
Schoenmaker en Gerrit v.d. Vaart in het zonnetje gezet.



COR VAN DER JAGT



COR VAN DER JAGT

Op 25 April 2008 overleed op 77 jarige leeftijd Cor van der Jagt.

Cor was één van de personen die aan de wieg stond van Egelantier Boys en heeft
zich bijna 45 jaar ingezet voor Egelantier Boys in verschillende functies maar
bovenal was hij al deze de wedstrijdsecretaris.

Cor heeft ervoor gezorgd dat de club een groei doormaakte.

Zijn werkzaamheden bleven niet onopgemerkt en Cor werd dan ook diverse keren
voorzien van een onderscheiding, te weten:

Houder van de KNVB speld in het goud
Houder van de Karel de Stoute penning
Erelid De Egelantier Boys

Cor was een echte clubman en stak veel tijd en energie in zijn club en had het
vermogen zich persoonlijk weg te cijferen want roem en eer was voor hem vreemd. 
Als Cor aan het einde van het seizoen in het zonnetje gezet moest worden moest
hij eerst gezocht worden omdat hij ergens op het terrein bezig was om een klusje
op te knappen.

Persoonlijk belang stond bij hem meestal op de tweede plaats en deze gave is maar
weinig mensen gegeven.
Cor zijn grote passie was eigenlijk niet voetbal maar wielrennen en de Tour de
France volgde hij dan ook van minuut tot minuut.

Destijds heeft EB ondanks dat hij klein van stuk was een groot man verloren.



DE VERHUIZING

In een hoek geduwd door de Gemeente moest Egelantier Boys gedwongen het complex
aan de Krabbendijkestraat verlaten.
Na 35 jaar daar gespeeld te hebben was het in Augustus 2008 dat Egelantier Boys
kwam te spelen op het complex aan de Oldegaarde en introk bij rvv COAL.

Ondanks dat de onderhandelingen door de gevormde regiegroep met COAL
voorafgaand aan deze verhuizing moeizaam verliepen kon men de eerste jaren
terugkijken op een positieve periode.
Met wederzijdse opmerkingen en wat strubbelingen verliep het al met al goed.

Egelantier Boys maakte zelfs een groei door en dan met name in de jeugdafdeling.
Op enig moment waren er zelfs weer 8 jeugdteams te bewonderen.
Bijkomend probleem was dan wel weer dat er onvoldoende kader was om dit in goede
banen te leiden.

Gelukkig waren daar destijds wel good old Leo Lamers en Nancy Boldewijn die zeer
veel werk verrichte en probeerde om voor de jeugd alles voor elkaar te krijgen.
Zij zorgden er o.a. voor dat jeugdtrainers en jeugdscheidsrechters werden opgeleid.
Dit in samenwerking met het jeugdbestuur welke bestond uit D. Moella, M.
Verploegen, D. Verzijden, W. de Vroedt en J. Wildschut.


