Introductie Wesley Winkel

Mijn naam is Wesley Winkel, 26 jaar en woonachtig in Steensel samen
met vrouw Chayenne en de nog kleine baby Lynn. Ik ben opgegroeid in
Aalst-Waalre en Valkenswaard/Dommelen. Ik heb zelf onder andere
onder de lat gestaan bij VV De Valk, SV Valkenswaard & RKVV Dommelen.

Wat is je ervaring als trainer?

Ik begon als jeugdtrainer bij VV De Valk (JO11-1) en SV Valkenswaard (JO13-1, divisie 3). Om daarna
aan de slag te gaan in het mooie Bladel bij VV Bladella. Daar heb ik de JO13-1 (Hoofdklasse) en de
JO17-1 (Divisie 7) getraind en de UEFA B opleiding afgerond. Na 4 seizoenen Bladella maakte ik de
overstap naar het groen-witte Oirschot Vooruit JO19-1 (Divisie 4). Tussentijds ben ik ook bij de PSV
Soccer School actief geweest als trainer. Ik heb ook het geluk gehad dat ik ook kennis heb opgedaan
van verschillende leermeesters waarbij ik paar weken mocht meekijken waaronder Jurgen Elbers ( nu
actief bij Prinses Irene ) .

Wat vind je het leukste aan het trainersvak?

Het samen maken van een plan, afgestemd op alle factoren, wat leidt tot succes met daarbij een
goede mix creéren van plezier en prestatie. Het blijft elk seizoen een uitdaging. Wat ik ook leuk vind
is het zoeken naar de ideale aanpak om een mens/speler te raken waardoor hij/zij het beste uit
zichzelf haalt. Maar, wat ik het allerleukste vind aan het trainersvak is het opleiden van spelers, die
later nogmaals hun waardering uitspreken en/of spelers die zichtbaar stappen hebben gemaakt en
naar een hoger level zijn getild bijvoorbeeld naar een eerste elftal van een vereniging. Kijk maar eens
naar een Roel Abrahams die als 16-jarige in het eerste staat van vv Bladella, en niet te vergeten de 8
spelers die dit seizoen zijn debuut hebben gemaakt in Oirschot Vooruit 1.

Waarom gekozen voor Dommelen?

Als een mooie en warme club zoals RKVV Dommelen interesse heeft in een samenwerking ga ik altijd
even luisteren. De samenwerking, het plan met betrekking tot mijn eigen ontwikkeling en de voor
ogen hebbende speelwijze gaf mij de doorslag om terug te keren naar RKVV Dommelen. Het
telefoontje en gesprek wat ik voerde met Dommelen en de nieuwe enthousiaste hoofdtrainer
Guillaume van Wilgen klonk mij zo positief in de oren dat ik hen alleen een 'ja' kon verkopen.



