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Van de redactie
Ja, ja, daar zijn onze eerste jeugdkampioenen van het voorjaar. Onze feli-
citaties voor JO8-2, JO11-2 en JO12-2. En bij de senioren is Boekel Sport 
7 kampioen geworden. Proficiat mannen. We hopen in de volgende en 
laatste aftrap van dit seizoen nog meer kampioenen te mogen feliciteren. 
Succes allemaal!

Boekel Sport laat blijken dat ze de vrijwilligers bijzonder waarderen door 
o.a. een vrijwilligersfeest te organiseren. Op deze avond wordt ook de vrij-
williger van het jaar bekend gemaakt. Onze felicitaties voor deze persoon 
en waardering voor alle vrijwilligers.

Voor velen nog onbekend is de nieuwe trainer van de vrouwenteams. In 
deze aftrap daarom een kennismaking met hem. Hij doet tevens een op-
roep om het damesvoetbal bij Boekel Sport levendig te houden, wat wij 
zeker ondersteunen.

Nooit actief gevoetbald bij Boekel Sport, maar zijn nazaten des te meer, en 
toch een op en top Boekel Sport-man komt aan het woord in het interview. 
Over vrijwilligers gesproken. Een jeugdspeler die aan het begin staat van 
zijn carrière komt aan het woord in het Jeugdportret. Lees verder onze 
vaste rubrieken, die weer zeer de moeite waard zijn.

Helaas zijn er ook weer Boekel Sport leden van ons heen gegaan. Meer 
hierover in deze Aftrap.

De vijfde en laatste aftrap van dit seizoen staat gepland voor week 22, 
27 mei – 2 juni. De kopiedatum is zondag 19 mei, 1e Pinksterdag.
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Op zaterdag 6 april kwam het verschrikkelijke nieuws bij het bestuur bin-
nen van het overlijden van ons lid Ruben Felix. Een bericht wat enorm 
hard binnenkwam binnen onze vereniging. Ruben speelde zelf in het 5e 
elftal en vele van zijn vrienden in het 2e elftal. Met een prachtige erehaag 
op het sportpark en een indrukwekkend eerbetoon van het 5e tijdens de 
afscheidsdienst hebben we zaterdag 13 april afscheid genomen van Ru-
ben. Verderop in deze aftrap is een In Memoriam over Ruben te lezen. 
Namens bestuur en alle leden wensen wij de familie Felix, vriendin Feline, 
vriendengroep en het 5e elftal veel sterkte toe met het verwerken van dit 
grote verlies.

Op maandag 4 maart is Cor Klokgieter overleden. Cor is bijna 50 jaar lid 
geweest van Boekel Sport. Jarenlang is Cor grensrechter geweest van het 
eerste elftal van Boekel Sport. Na deze periode was Cor vele jaren aan-
wezig als supporter op onze accommodatie, meestal bij het eerste, maar 
ook regelmatig bij de lagere elftalen. Familie Klokgieter gecondoleerd met 
dit verlies.

Terwijl het eerste elftal nog vol aan de bak moet om het kampioenschap 
binnen te halen zijn de eerste kampioenen bij Boekel Sport inmiddels be-
kend. De JO8-2, JO11-2 en JO12-2 hebben het kampioenschap binnen bij 
de junioren en het 7e elftal, ook wel de JO59-7 genoemd, heeft het kam-
pioenschap binnen bij de senioren. Spelers, leiders en trainers allemaal 
hartelijk gefeliciteerd.
 
Tijdens een druk bezochte vrijwilligersavond is Ad van den Elzen gekozen 
tot Vrijwilliger van het jaar. Een meer dan terechte uitverkiezing. Ad is al-
maar liefst 18 jaar lid van het bestuur en is Ad al deze jaren ook onze Coör-
dinator van de kantine. Daarnaast is Ad lid van zowel de Commerciële- als 

Van de voorzitter

Cuijk  |  Wijchen  |  Wanroij  |  Heesch  |  Uden oovb.nl
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de Activiteitencommissie (senioren) en is hij de organisator van de Pupil 
van de Week. Ad nogmaals hartelijk gefeliciteerd met deze verkiezing.

Tot slot nodig ik iedereen uit om aanwezig te zijn bij de afsluiting van dit 
seizoen op zondag 20 mei. Het thema van deze middag is ‘The summer 
of Boekel Sport’. De muzikale omlijsting zal verzorgd worden door Sander 
Bekkers en DJ Michael Schakenraad. Noteer de datum maar vast in je 
agenda.

De seizoenafsluiting kan mogelijk een nog groter feestje worden dan 
normaal. Op deze dag speelt het 1e elftal de topper thuis tegen Handel. 
Afhankelijk van de uitslagen in de komende wedstrijden en de wedstrijd 
tegen Handel zit er nog steeds een kampioenschap in. Ik wil hierbij ieder-
een oproepen die een geel-zwart Boekel Sport hart heeft om de komende 
weken het eerste elftal te komen aanmoedigen. 

Met sportieve groet, Maurice Emonds
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In memoriam Ruben Felix
Zaterdagochtend 6 april bereikte v.v. Boekel Sport het verdrietige nieuws 
dat Ruben Felix, speler van Boekel Sport 5, door een noodlottig ongeval is 
overleden. Een ‘onwerkelijk verlies’, zo omschrijft het bestuur van v.v. Boekel 
Sport het plotselinge overlijden van Ruben Felix. Ruben werd slechts 21 jaar.

Ruben speelde vanaf jongs af aan voor Boekel Sport. Hij doorliep daarbij 
diverse jeugdelftallen. Dit seizoen maakte Ruben de overstap van Boekel 
Sport 9 naar Boekel Sport 5. Als linksbenige buitenspeler maakte Ruben 
het tegenstanders lastig. Snelheid, een neusje voor de goal en goed in de 1 
tegen 1, dat typeert Ruben als voetballer. Ruben was een jongen die mak-
kelijk was in de omgang, goed lag binnen de vereniging en vaak aanwezig 
was in de kantine om samen gezellig nog even van de wedstrijd te kunnen 
nagenieten.

Als eerbetoon aan Ruben hangen sinds zaterdag de vlaggen halfstok op 
het sportpark en begonnen alle wedstrijden met één minuut stilte. Ruben zal 
gemist worden binnen onze vereniging, maar nooit vergeten.

Namens alle leden van Boekel Sport wensen wij iedereen veel sterkte toe in 
de komende periode met dit groot verlies. 

Familie berichten
We feliciteren Dailan en Lian van de Maarel met de geboorte van hun zoon-
tje Dies, broertje van June, op zondag 14 januari 2024.

We feliciteren Niek en Marelke Schuijers met de geboorte van hun zoontje 
Luuk op vrijdag 22 maart 2024.
 

Walther bedankt
Na 33 jaar samen met Frank Vonk de interviews te hebben gemaakt is Wal-
ther Groenendaal gestopt met het schrijven van de interviews in onze Aftrap. 
En dan zijn we ongeveer 120 interviews verder. In de begintijd werd er bij 
bijna elke Aftrap een interview geplaatst en dat waren toen tien uitgaven 
per seizoen. Door de komst van het onze website hebben we nu nog vijf 
uitgaven per seizoen. De reden dat er nu minder uitgaven zijn is dat actueel 
nieuws nu via de website wordt gepubliceerd.

Walther is een goede schrijver en kan goed weergeven in zijn verhaal hoe 
en met welk gevoel een gesprek is geweest. Het waren altijd leuke, gezel-
lige avonden waarin je mensen beter leert kennen, interessante verhalen 
hoort en veel hebt kunnen lachen. Ontzettend jammer dat Walther ermee is 
gestopt maar heel erg veel dank voor wat hij gedaan heeft voor ons clubblad. 
De taak van Walther wordt nu overgenomen door Ries van den Elzen.
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Geselecteerd
Naam:	 Sieta Nabuurs
Elftal:	 Vrouwen 1		
Leeftijd: 	 16 jaar	
Woonplaats:	 Boekel
Broer/zus:	 Bjorn (22) / Anika (20)
Burgerlijke staat:	 Gewoon thuis bij ons pap en 	
	 mam.
Studie/beroep:	 Ik zit in het eerste leerjaar van de opleiding Horeca 	
	 Ondernemer/Manager op de Rooi Pannen in Eind-		
	 hoven. Verder werk ik sinds anderhalf jaar twee 		
	 avonden per week in de bediening bij Montimar in 		
	 Boekel.	
Historie:	 Tien jaar geleden ben ik begonnen bij de 4x4, 
daarna 	 via de F7, E6, E5 en D3 naar MO15 en MO17.  
	 Ook mocht ik vaak invallen bij MO19 en Vrouwen 2.	
Favoriete positie:	 Aanvallende centrale middenvelder.
Fitheid: 	 Ik heb gelukkig nog geen blessures gehad.
Mooiste moment:	 Bij een invalwedstrijd van MO19 zou ik na 60 minu-	
	 ten gespeeld te hebben niet meer terug het veld 	
	 in komen. Met nog 5 minuten op de klok kwam ik 	
	 alsnog terug in de wedstrijd en bij het eerste 		
	 contact met de bal scoorde ik het winnende doelpunt 	
	 tegen de koploper.
Grootse blunder:	 Missen voor open goal tegen Venhorst.
Trainen:	 Ik train één avond in de week op donderdag.
Tweede sport:	 Naast voetbal heb ik de afgelopen jaren allerlei spor-	
	 ten gedaan zoals zwemmen, judo, freerun en kick		
	 boksen. Nu ik op het MBO zit en daar lange school		
	 dagen heb, ben ik al blij als ik nog tijd overhoud om 	
	 te voetballen!	  
Gezelligste kantine: Boekel Sport.
TV/film: 	 Alle films van After.		

		
Drank:	 Een Rosé biertje om de overwinning te vieren.  
Muziek: 	 Ik luister erg verschillende muziek van 2016/2017 hits 	
	 tot hardcore.	
Mooiste shirt: 	 Nederlands vrouwen elftal uitshirt 2021.
Nederlandse club: 	 Ajax. 
Nederlandse speler: 	 Vivianne Miedema.
Vrije tijd: 	 Dan ben ik het liefst bij mijn vriend Tim. Ook ga ik 		
	 graag met vrienden naar hardcore feesten.			 
Voetbaltoekomst: 	 Lekker bij Vrouwen1 blijven voetballen.

Feyenoord - Ajax
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Je favoriete opstelling
Een telg van een echte Boekel Sport familie. Een 
speler die menig persoon van dichtbij heeft mee-
gemaakt in de selectie van Boekel Sport. En nog 
steeds zeer aanwezig binnen de club, onder an-
dere als leider van Boekel Sport 7, maar ook als 
trouw supporter van ons vaandelteam. 

Genoeg bagage om een fraaie Boekel Sport 11 op 
te stellen, dat blijkt wel uit de fraaie toelichtingen per 
persoon in zijn elftal, technische staf en wisselspelers. 
We hebben het over niemand minder dan Niels Reijnen! Zijn team bestaat 
uit spelers waar hij mee gespeeld heeft, voornamelijk in het eerste elftal. 
Niels heeft zoals hij zelf zegt met veel goede spelers mogen samenspelen, 
dus het blijft lastige keuze en helaas kan hij er niet meer opstellen.

Keeper: Luc Peters, kwam over van de jeugd toen ik in het derde speelde. 
We kregen dat seizoen maar 12 treffers tegen volgens mij, Luc bezat alle 
kwaliteiten van een topkeeper, ging helaas naar Venhorst en heeft een grote 
rol gespeeld bij diverse promoties van Venhorst.

Rechtsback: Bas van Lieshout, betrouwbaar, snel, een echte mandekker. 
Voor iedere linksbuiten een ramp om tegen te spelen. Nu bij het 7e nog 
steeds erg sterk, een echte strijder.

Centraal Rechts: Jan Kerkhofs, een echte leider zowel binnen als buiten het 
veld, ook een fijn mens. Later ook jarenlang assistent-trainer geweest bij BS 
1. Zette defensief de lijnen uit. Zorgde ervoor dat je niet langs je schoenen 
ging lopen, maar kon ook op het veld de tegenstander op zijn plaats zetten.

Centraal Links: Marcel Gijsbers, had alle kwaliteiten van een stopper: snel, 
kopsterk en onverstoorbaar. Kon een spits de hele wedstrijd uitschakelen 
zonder een woord te zeggen, was niet van zijn stuk te brengen. Moest he-
laas te vroeg stoppen vanwege blessures.

Linksback: Pieter Sanders, qua talent niet het meest verfijnd maar een ech-
te winnaar. Ging af en toe over het randje maar zorgde als linksback voor 
veel goals en dreiging. Later ook erg succesvol als spits. Zijn motto: geef de 
bal maar aan mij in de 16 dan is het kassa!

Linkshalf: Ruud Hofmans. Verfijnde technicus, geweldige voetballer, bij 
hem lijkt alles gemakkelijk. Wanneer Ruud aan de bal was wist je dat er iets 
goeds mee ging gebeuren. Ook een toffe gast.

Mid mid: de Legend, Walther Groenendaal. Wanneer Walther boos was 
haalde hij Eredivisie niveau. Gelukkig voor ons was Walther niet vaak boos 
waardoor we met hem mochten voetballen, op 80% nog de beste in de com-
petitie. Veelzijdig en sterk.

Rechtshalf: William de Haan, echte teamplayer, geweldige techniek, veel 
loopvermogen en snelheid, enorm veelzijdig en een goede gast. Was altijd 
super om met hem te mogen voetballen, het leek bij hem of het allemaal heel 
gemakkelijk was.

Rechtsvoor: Sinar Sitepu. In ons kampioensjaar in 1991 speelde ik vaak 
rechsthalf achter Sinar. Door zijn snelheid was iedere steekbal gevaarlijk. 
We voelde elkaar goed aan en hadden een klik binnen en buiten het veld. 
Zijn samen met Fontys Eindhoven 2e geworden bij het Nederlands Studen-
tenkampioenschap.

Spits: Sjoerd Vogels, echte goalgetter, sterk met de rug naar de goal en 
enorm doelgericht met zijn rechtervoet. Scoorde ieder seizoen minimaal 15 
goals, altijd lekker om zo iemand in je team te hebben.
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Linksbuiten: Mathij van Grinsven, 2-benig, snel en doelgericht. Was vaak 
ongrijpbaar voor de tegenstander en zorgde naast vele assists voor veel 
goals.

Wissels:
Bram Reijnen: hoe ouder hoe beter, steeds belangrijker naarmate hij langer 
in het eerste speelde, uiteindelijk een echte leider op het veld geworden. 
Leuk om samen met je broertje in het eerste te mogen voetballen.

Rutger Donkers: echter kuitenbijter, mogelijk was Bas van Lieshout minder 
snel in het eerste gekomen wanneer Rutger niet geblesseerd was geraakt. 
Hij was een echte wingback à la Dumfries. Toffe gast.

Rob Vonk: super lijnkeeper, later ook voetballend  beter geworden, heeft een 
uitstapje naar Gemert gemaakt, maar was daarna erg belangrijk voor BS 1.

Rian van Haandel: had ook in mijn favoriete elftal kunnen staan, dezelfde 
kwaliteiten als Mathij van Grinsven: 2-benig, snel en scoorde vaak. Enorm 
fanatiek en belangrijk voor het team geweest.
Technische staf

Trainers: Riny Lange en Carlo van den Bergh. Riny was met name in de 
jeugd erg belangrijk geweest als trainer/leider, daarna bij BS 1 ook vele jaren 
fijn mee samen mogen werken. Carlo heeft me als 16-jarige laten debuteren 
in het eerste met uiteindelijk een geweldig kampioenschap in Aarle Rixtel. 
Iedere week op zaterdag met de jeugd spelen en op zondag een helftje 
meedoen met het eerste was fantastisch.

Leiders: John van de Ven, stond tussen de spelers, kon zelf door blessu-
res niet meer voetballen maar was echt onderdeel van het team als leider. 
Skônne mens.
Hans van Heugten. In de jeugd een geweldige tijd mee gehad. Humor en 
fanatiek, iedereen ging als de brandweer.

Vlaggers: Cor Reijnen en Ton van de Ven, beiden gruwelijk fanatiek en niet 
bang.
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Interview met 
Leo van Haandel
‘Bij de vrijwilligers van Boekel Sport op de maandag en vrijdag heb ik 
veel geschilderd, mijn oude vak, waarvan ik de opleiding heb gehad op 
de universiteit in Veghel.’

Leo, je bent iemand die we vaak op het voetbalveld zien. Je vrouw, zoon, 
dochter, schoonzoon, kleinzoon, iedereen heeft gevoetbald of voetbalt nog. 
Maar heb je zelf ook gevoetbald?
Ik heb zelf nooit bij een club gevoetbald, wel bij transportbedrijf van der     
Heijden in Veghel. We hadden een team van chauffeurs. We speelden in de 
laagste klasse van de zomeravondcompetitie. Ik was toen al achteraan in de 
dertig, denk ik.
Bij Boekel Sport, toen nog in de Bernardstraat, gingen we wel vaak kijken, 
over de heg bij van de Valk, vooral zaterdags naar de jeugd tot we toch maar 
eens een keer naar ‘binnen’ gingen en sinds die tijd ben ik nooit meer weg-
geweest. Bij ons heeft onze Ad nog in het derde gevoetbald en onze Chris 
is van jongsaf lid geweest, die ging ook trainen. Onze Chris was de jongste 
thuis en die mocht al net iets meer dan wij. Ik ben tien jaar ouder. 

Wat was jezelf voor een voetballer, harde werker, technisch?
Nee, nee, ik stond op het veld en probeerde zo gauw mogelijk de bal over 
te spelen naar iemand die er iets mee kon doen. Ik heb bij  kuikenbroederij 
Ross Poultry gewerkt als chaufffeur, bij Mieske Broek, en daar heb ik nog 
gevoetbald voordat ik bij van der Heijden ging werken. Daar speelde toen 
Jan Ceelen en die stond altijd vrij dus die kreeg alle ballen van mij. (Leo laat 
ondertussen een foto zien dat hij voor de vrachtwagen staat van Ross Poul-
try. En toevallig ziet hij de chef-monteur van het bedrijf dat die vrachtwagens 
leverde, Ad van Dongen, nu bijna elke week in het zorgcentrum omdat hij zijn 
vrouw naar het kienen brengt.)
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Ben je altijd chauffeur geweest Leo?
Nee, ik heb mijn opleiding gehad op de universiteit in Veghel als schilder.
Daarna heb ik als schilder gewerkt bij Harrie en Jan van Delst. Toen moest 
ik in dienst in 1960. In 1962 weer terug bij van Delst. Dat heb ik nog een half 
jaar gedaan. Omdat er nogal eens schuurwerk gedaan moest worden zat ik 
veel in de fijnstof. Ik kon uiteindelijk bijna niet meer eten. Ik ben toen op de 
zandwagen bij Jan van Haandel begonnen. Daar heb ik vijf jaar gewerkt. 
Toen trouwden daar de vier zonen, allemaal tegelijk. Die kwamen allemaal 
op de vrachtwagens en kranen en ik en onze Piet en Bertje van Doren kon-
den vertrekken. Toen ben ik bij Ross Poultry begonnen. Na wat ‘trammelant’ 
ben ik daar toen gestopt en werd door mijn zwager, Ben Loeffen, getipt om 
bij van der Heijden te gaan werken. Na één telefoontje was dat geregeld en 
kon ik meteen beginnen. Ik heb zo’n 37/38 jaar op de vrachtwagen gereden. 
Eerst op een 3 tonner, daarna 6 tonner en toen op de oplegger. Daarna ben 
ik in het magazijn gaan werken. Dat was veel schrijfwerk met het bijhouden 
van allerlei lijsten van de voorraden. Dat heb ik ongeveer 20 jaar gedaan. Bij 
een reorganisatie kon ik al met 56 jaar stoppen.

Hoe ben je uiteindelijk bij Boekel Sport uitgekomen?
Dat was toen mijn zoon Rian lid werd van Boekel Sport. Dat is geweest op 26 
februari van het jaar 1974, omdat hij toen 7 jaar werd. Dus met andere woor-
den: we zijn nu ruim 50 jaar lid. En dan weten ze je meteen te vinden, dus 
toen leider geworden. Jo (de vrouw van Leo) is een jaar later bij de dames 
gaan voetballen. Ik ben toen vlagger geworden bij de dames.
 
Je hebt de beginperiode meegemaakt bij de dames. Heb je daarna een ont-
wikkeling gezien wat niveau betreft?
Jazeker, de dames van de tweede periode konden echt wel voetballen. (Aan 
de hand van enkele foto’s schets Leo de kwaliteiten van zijn speelsters, want 
hij was toen de leider van dat team, samen met Netje Dapperen.)

Hoeveel jaar ben je leider geweest bij de dames?
Vanaf 1975 tot ik denk begin ‘80. We zijn toen twee keer kampioen gewor-
den. 

Dames kampioen in 1975 met rechts Leo van Haandel

De laatste keer werden we kampioen in Sambeek, we wonnen toen met 13 – 
0 en de dertiende goal maakte Jo en dat was de eerste in haar hele carrière. 
God wat hebben we toen gelachen, de bal rolde gewoon tegen d’r schoen 
aan en die bal rolde er zo in.

Jaren daarna gaat ook je dochter Ellen voetballen. Was je toen  nog steeds 
betrokken bij de dames?
Ik was toen alleen supporter. Ellen stond eerst in het tweede elftal als vijftien-
jarige en later in het eerste. Ze zijn toen kampioen geworden bij HVCH. Ellen 
speelde laatste man en kreeg toen een penalty tegen waardoor ze helemaal 
van de wap was, maar Rita van de Rijt stopte de penalty en ons Ellen was 
er weer bij.

Wat was Rian voor een voetballer?
Rian was een goeie voetballer, snel, een goed schot, maar hij kwam vaak 
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thuis met kapotte benen, ze hadden toen nog van die ijzeren noppen. De 
ballen kwamen van achteren langs de lijn en dan was ie gevaarlijk. Zijn 
mooiste goal was thuis tegen Erp, van een afstand van zo’n dertig meter 
boven in de hoek. (Jongen zo’n goal maak je nooit meer.) Maar hij is op zijn 
28e gestopt omdat hij voelde dat hij het niet meer kon maken om zich ’s 
maandags ziek te melden. Dan stond er een vrachtwagen stil en daar was 
van der Heijden niet blij mee. 

Ben je altijd leider geweest van Rian?
Nee ik denk tot de C samen met Frits Ven. Daarna kwamen de ‘echte’ trai-
ners en leiders.

Maar je zult niet veel wedstrijden van Rian gemist hebben?
Ik denk geen drie en ook van Merijn (kleinzoon) heb ik ook zowat alle wed-
strijden gezien, zeker in de jeugd. Nu ga ik niet meer elke zondag kijken. We 
maken nu afspraken over de invulling van de zondag. Vooral in verband met 
de gezondheid van Jo.
Boekel Sport is jouw club maar je weet ook de uitslagen van veel andere 
clubs in de regio. Hoe houd je dit allemaal bij?
Vroeger met de uitslagen in de krant en nu met die voetbalapp, dan heb je 
meteen alle uitslagen. Van alle omliggende plaatsen bekijk ik de uitslagen 
en standenlijsten. Gemert, waar ik vroeger ook vaak ging kijken, houd ik 
bijvoorbeeld ook altijd bij. Ook als er trainerswisselingen zijn houd ik dat bij, 
dat interesseert me.

Je zit nu al jaren bij de vrijwilligers van Boekel Sport op de maandag- en 
vrijdagmorgen. Veel mensen zullen  niet weten wat voor werkzaamheden er 
allemaal zijn op het sportpark. Kun je daar wat van zeggen?
Op de maandagmorgen beginnen ze met een man of drie vier het hoofdveld 
en veld 2 te repareren. Gaten dichtmaken, het gras weer recht leggen. En 
dan ben je al bijna de hele voormiddag kwijt. Dan moet er nog geskoefeld 
worden in de wal achter de goals. En ik heb zelf veel geschilderd, o.a. de 
zwarte wand tegen de kantine en de kassa heb ik zwart gemaakt. 

Hebben jullie de taken een beetje verdeeld bij de vrijwilligers?
Ja, we hebben een groep kunstgras, een groep groen, een groep stoepen 
en dan zijn er nog allerhande klusjes die moeten gebeuren. De mensen die 
dat doen zijn Wim van Zutven, Bert van der Heijden, Jan van de Burgt, Rini 
Lange, Jan Slegers, Sil Verstegen, Cor Reijnen, Cor van den Elzen en ik 
dan, maar ik ga het zoetjesaan afbouwen en dat mag ook wel als je 83 bent.

Op de donderdagavond zit je ook nog graag aan de stamtafel. Wat kun je 
daarvan vertellen?
Ja, ik ben ook ‘lid’ van de stamtafel. Er wordt gelapt en er wordt van alles 
besproken. Ieder heeft zijn eigen plek en deskundigheid en het is gezellig. 
We zijn met Nol van  Stiphout, Paul van den Berg, Marcel Verstegen, Wim 
van Zutven, Bert van der Heijden, Frans van den Elzen, Cor Reijnen, John 
van Deursen, eerst ook Jan van de Rijt, waarvoor ik taxi speelde.

Je doet ook nog vrijwilligerswerk in het zorgcentrum?
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Ja, dinsdags regel ik de kienmiddag mee, ik ga met lijsten rond als ze kien 
hebben, ik vraag voordat het begint welke snack ze willen hebben en die 
kijgen ze dan om vier uur. Ik doe ook de muziek en microfoon. Een en ander 
wordt bekostigd door de Vrienden van St. Petrus. Ik zit verder ook nog in de 
cliëntenraad, dan kom je op voor de belangen van de bewoners. We hebben 
elke twee maanden vergadering. 
Sinds een jaar of zeven gaan we met een aantal mensen van Boekel Sport 
alle heggen snoeien rondom het zorgcentrum. Dat is ook vrijwilligerswerk en 
dan worden we ook nog uitgenodigd om een keer te komen eten in het zorg-
centrum. Ik heb ook nog dertien jaar elke dinsdagavond aan de balie van de 
receptie gezeten, maar dat hebben ze wegbezuinigd.

Je komt ook nog vaak bij ’t Menneke, ons clubhuis?
Ja, ik ben daar rustend lid bij de biljartclub en actief lid bij de spaarkas. Bij 
de biljartclub speel ik alleen de bekerwedstrijden. Dat is een afvalsysteem 
en dan ben ik meestal gauw klaar. We kwamen eerst met een groepje elke 
zondag om zeven uur naar Studio Sport kijken, maar Robbie Kuipers is er 
niet meer en Cor komt niet meer. Ik ga nu regelmatig op de vrijdag en dan is 
er altijd wat te buurten, met jong en oud.

Behalve Boekel Sport ben je ook nog fanatiek supporter van PSV.  Misschien 
te fanatiek?
Nou ik kan er niet  zo goed tegen als een andere club andere mensen voor 
de gek houdt. Als er nooit iets positiefs gezegd kan worden dan is het voor 
mij genoeg. Maar tussen Ton (schoonzoon en Ajax supporter) en mij werkt 
het altijd goed. 

Leo, kun je een opstelling maken voor het Nederlands elftal voor het ko-
mende EK en hoe zie jij de kansen?
Keeper: Verbruggen
Achter: Dumfries, van Dijk, Rensch, de Ligt
Midden: Veerman, F. de Jong, Schouten
Voor: Malen, Memphis (Weghorst), Lang (Bergwijn)
Ik denk dat ze de groepsfase wel doorkomen, maar dan ……….?

Sinds dit seizoen hebben de vrouwen van Boe-
kel Sport een nieuwe trainer. Hoogste tijd om 
kennis met hem te gaan maken aan de hand 
van een aantal vragen. 
 
Bart, voor veel mensen bij Boekel Sport ben je 
waarschijnlijk nog een onbekende. Kun je wat over 
jezelf vertellen?
Ik ben 64 jaar jong, getrouwd met Fiona en vader 
van Manon (voetbalt in Dames 1) en Pjotr welke 
sportief is maar qua voetbal eerder om de bal heen 
loopt dan er tegenaan schopt. Fiona en ik wonen sinds 5 jaar in de Mortel.
Buiten voetbal werk ik als projectleider beheer en onderhoud bij de gemeen-
te Gemert-Bakel en doe ik hetzelfde als ZZP-er voor derden.   
Verder wandel en fiets ik veel (vroeger hardlopen maar een meniscus bles-
sure heeft hier helaas een einde aan gemaakt) en geniet van ons gezin en 
met name van ons kleinkind Nora welke ook regelmatig de dames van Boe-
kel Sport komt aanmoedigen. 
 
Wat kun je vertellen over je eigen voetbalverleden? 
Ik ben begonnen bij SBC uit Son waar ik mijn jeugd heb doorgebracht. Toen 
ik in Gemert terecht kwam heb ik bij diverse clubs op zondagochtend ge-
voetbald en ben op jonge leeftijd bij MVC bij de veteranen gaan voetballen 
om de zondag vrij te hebben voor mijn gezin. Dit heb ik vol gehouden tot mijn 
57e omdat het veteranenteam toen opgeheven werd.   
Toen Manon ging voetballen heb ik de jeugd in Gemert getraind en jaren 
later toen Manon bij MVC voetbalde verzorgde ik op dinsdag de conditie-
training van de dames. Naast voetbal heb ik ca. 20 jaar bij GAC (Gemertse 
atletiekclub) gezeten en o.a. diverse halve marathons gelopen.  
Sinds dit jaar train ik met veel plezier de dames 1 bij Boekel Sport een goed 
team met inzet, een fantastische sfeer en veel humor. 

Kennismaken met Bart Paijmans 
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Na een geweldige teamafsluiting bij t Boekels Ven van het vorige seizoen is 
er in de zomer van 2023 door menigeen hard gewerkt om het seizoen 2023-
2024 goed te laten starten. Dit jaar werd gestart met een uitwedstrijd bij De 
Peel. Met een 3-3 was het publiek de grote winnaar. De volgende thuiswed-
strijd tegen het jonge en onbekende ST HBV / Vianen Vooruit werd omgezet 
in een 3-0 overwinning en vanaf dat moment zijn we gestaag gaan klimmen 
op de ranglijst. Begin november werd een zware uitwedstrijd op Handel ook 
omgezet in een 3-5 overwinning. Oftewel… een directe tik op de neus bij 
een van de concurrenten. Daarna leden we als team een onbegrijpelijke 
nederlaag tegen Constantia. Zoveel kansen die onbenut werden gelaten… 
En zo liepen we halverwege november op een druilerige zondagochtend 
tegen de eerste verlies partij aan. Daarna volgden grote winstpartijen tegen 
De Rakt en Venhorst met tussendoor nog een zwaar bevochten overwinning 
op Volkel. 

Na de winterstop vloog Boekel Sport uit de startblokken met winstpartijen 
tegen VCO, De Peel, ST HBV/Vianen Vooruit, De Rakt en Hapse Boys. Eind 
maart stond de thuiswedstrijd tegen Handel op de planning. Ook hier vlogen 
we weer uit de startblokken en kwamen meteen op 1-0. Met nog zo’n 10 
minuten te gaan, was het 3-0 voor Boekel Sport. Handel zette aan en binnen 
een mum van tijd was het 3-2… zou het dan toch nog misgaan? Nee, de 
mannen van het 7e stroopte de mouwen nog eens op en op het tandvlees 
werd de zege binnen gehaald en kregen we vrij baan op weg naar het kampi-
oenschap. Doordat we zelf iedere week daarna wonnen en de concurrentie 
ineens punten liet liggen, bouwden we onze voorsprong in punten op en lag 
er een mooie geplaveid pad klaar. 

Met medewerking van Menos werd besloten om een inhaalwedstrijd te ver-
vroegen naar donderdag 11 april. Uit in Landhorst kon Boekel Sport 7 zich 
bij winst officieus kampioen kunnen noemen. Met een doelsaldo van + 50 

De kampioen Boekel Sport 7Hoe is Boekel Sport bij jou terecht gekomen om je als trainer te vragen? 
Toen het damesteam bij MVC werd opgeheven en er een aantal dames bij 
Boekel gingen voetballen ben ik na een seizoen gevraagd om Nick van de 
Boogaard op te volgen. Nick wilde, heel begrijpelijk, graag zelf weer voetbal-
len.  
 
Hoe zijn je ervaringen tot nu toe als trainer van de vrouwen? 
Zoals gezegd vind ik het een heel leuk team en krijg er energie van. Ik vind 
het jammer dat ik een man tussen de dames ben. Wat ik mis is de beleving 
in de kleedkamer na de wedstrijd met de voetbalhumor en het nabespreken 
van de wedstrijd zoals ik in mijn voetbaljaren beleefde. 
 
Wat zijn je ambities op trainersgebied en hoe zie je de toekomst bij Boekel 
Sport? 
Aangezien ik zelf niet hoog gevoetbald heb zou ik graag wat meer op tech-
nisch en tactisch gebied willen bijscholen om een betere en inspirerende 
training/coach te zijn.   
 
Wil je zelf nog wat toevoegen aan deze vragen? 
Ik heb bij MVC meegemaakt dat het aantal dames afnam en dat er in een 
paar jaar van twee damesteams geen damesteam meer was. Het gevoel 
dat het aantal dames bij Boekel Sport afneemt door gezinsuitbreiding e.d. 
heb ik nu ook en zou graag meer aandacht hebben voor het aantrekken van 
jonge dames zodat we een natuurlijke doorgroei krijgen van meisjes naar de 
dames. .   



28 29

kon dat toch niet meer mis zou je zeggen. Op deze mooie lenteavond werd 
door coach Niels Reijnen nogmaals het belang van de wedstrijd aangestipt 
en ook zeker om goed aan de wedstrijd te beginnen. Zo gezegd, zo gedaan 
en na 45 minuten stond er een tussenstand van 0-4 op het bord. Tijd om te 
wisselen maar niet te verslappen. In de 2e helft gaven we bijna niks weg en 
werd de 1-6 eindstand goed gevierd in het kleedlokaal. Zondag gaan we het 
afmaken. 

Zondag 14 april. Shirtjes liggen klaar in het kleedlokaal, warming-up is lekker 
ontspannen en rondom veld 2 hadden zich veel supporters verzameld die 
het kampioenschap wel mee wilden vieren. Met wat geel -zwarte rookstaven 
naast het veld ter ondersteuning was de sfeer opperbest. Om 10.00 uur 
floot de scheidsrechter voor de aanvang. Doelstelling van Boekel Sport was 
duidelijk. Menos bij de keel grijpen en niet meer loslaten. Na een minuut of 
20 stond er een 2-0 voorsprong voor Boekel Sport op het scorebord. Maar 
Menos liet zich niet onbetuigd en kwam op 2-1 na een snelle uitbraak. Door 
twee schoonheidsfoutjes werd het echter voor rust nog 2-3 voor Menos. In 
het kleedlokaal werden de wissels besproken en afspraken doorgesproken. 
Na rust veelal hetzelfde spelbeeld. Veel balbezit voor Boekel Sport maar net 
niet scherp genoeg.  Gelukkig viel daar de 3-3 en waren alles zorgen even 
weg. Nu kon er toch niets meer misgaan… Met nog een 20 minuten op de 
klok ging Boekel Sport toch op zoek naar de 4-3 maar na een onderschep-
ping van Menos en een diepe bal vloog die er gewoon in. 3-4 voor Menos… 
en het zou toch niet misgaan vandaag. Met nog een minuut of 10 te gaan, 
zetten we nog meer druk naar voren. Achterin 1 op 1 en voorin de ballen 
vasthouden zodat we bij konden sluiten. Met nog zo’n 5 minuten te gaan was 
het Damon die voorin de bal kreeg en zich langs zijn tegenstander wurmde 
en onbedaarlijk hard raak schoot. 4-4 en wat een ontlading bij iedereen in 
het veld en langs de kant. Nog een paar minuten nagelbijten en toen floot de 
scheidsrechter af… BOEKEL SPORT 7 IS KAMPIOEN! 

Met een mooi feestje in het kleedlokaal, op het terras bij Boekel Sport en 
naderhand bij ’t Menneke was het een zeer geslaagde middag. Als presentje 

voor het kampioenschap hadden de sponsoren Van der Zanden Transport, 
Van Grinsven Bouw, Bouwkundig Bureau Berg, Ed Timmerwerk&Montage, 
Van der Lee Metaal, Logistic Force, Autobedrijf Kuipers en JvM catering voor 
geweldige badjas met vissershoedje gezorgd. Namens de spelersgroep 
dank voor dit leuke gebaar!

We willen iedereen bedanken voor zijn of haar medewerking aan ons ge-
weldige seizoen, maar we willen er een paar extra uitlichten: allereerst onze 
dames en kinderen die toch heel vaak kwamen kijken en ons kwamen sup-
porteren. Willy en Betsy van Lankveld voor het wekelijks wassen van onze 
shirtjes. De trouwe supporters Maykel van Dijk en ook pa en ma Van Duijn-
hoven die weer in weer uit toch altijd van de partij waren, shirtsponsor Joep 
van café ’t Menneke, de begeleiding en spelers van de andere teams van 
Boekel Sport waarop we een beroep mochten doen als onze oudjes ooit niet 
konden en uiteraard het team van vrijwilligers van Boekel Sport die voor alle 
randzaken zorgen. Dank jullie wel en op naar een mooie seizoensafsluiting 
met hopelijk nog meer kampioenschappen bij Boekel Sport. 
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De ‘voetbal’pen van
Matt Bevers
Elke Aftrap komt de ‘voetbal’pen terecht bij ie-
mand die op een of andere manier betrokken is 
bij Boekel Sport. Wie dat is dat wordt bepaald 
door de vorige schrijver of schrijfster. Deze 
plaatst ook de eerste vragen voor de nieuwe 
‘voetbal’pen. Voorts kan degene die de ‘voetbal’pen ter hand neemt 
kiezen uit een aantal vaste vragen, een aantal steekwoorden, een mix 
hiervan of hij/zij kan er voor kiezen om een geheel eigen verhaal te 
schrijven. In deze Aftrap is ‘voetbal’pen voor Matt Bevers.  Hij kreeg de 
pen van Stef Dijsselbloem. 

Leeftijd: 	 25 jaar 
Woonplaats: 	 Boekel
Werk/studie: 	 Pompoenboerke bij munne maat Sten Krol
Hobby’s: 	 Voetballen, padellen en feesten
Favoriete eten:  	 Pasta met garnalen  
Vakantieland: 	 Spanje
Jeugdidool: 	 Lionel Messi
 
Waar mogen we jou ‘s nachts voor wakker maken?
Een Big Mac zonder augurk. 
Wat is jouw ‘Guilty pleasure’? 
Een Big Mac zonder augurk 
Met welke bekende persoon zou jij graag een week op vakantie gaan?
Met Sten Krol. Zeer bekend onder de dames. Altijd schik met die jongen. 

Voetbal algemeen
Favoriete club: 			   PSV
Favoriete speler: 			   Lionel Messi
Onderschatte voetballer:  		 Jordy Donkers  
Overschatte voetballer:  		  Camiel van Alphen
Beste trainer: 			   Youri van der Steen    
Beste spits van Nederland: 	 Matt Bevers
Beste spits van de wereld:	 Matt Bevers
Beste spits van Boekel Sport:	 Tuurlijk Matt Bevers   				  
Assist of scoren:			   Scoren
Boekel Sport 1: 			   Je bedoelt Boekel 4 neem ik aan
De sfeer:			   Boekel 4 is het gezelligste team
Voetbalhumor: 			   Met humor beschrijf je ons team 
Biertje na de wedstrijd:		  Als een van de weinige teams blijven wij 	
			   altijd zitten!  
Zelfstandige of in loondienst:	 In loondienst
Stappen: 			   Dertigduizend op een goede dag  		
Damesvoetbal:			   Volg ik niet.

Boekel Sport   
Voetbal je? Ja. 
Welk team? Boekel 4. 
Beschrijf je team eens? Gezellig en over het algemeen wel goede voetbal-
lers. 
Wat doe je binnen de club? Voetballen. 
Waar mag de club trots op zijn? Op twee prachtige kunstgrasvelden.  
Waardevolste clubman/vrouw? Toon van Hout uiteraard! 
Beste (oud) speler Boekel Sport? Matt Bevers. 
Kunstgras in Boekel: Geweldig.  
Sta je wel eens langs de lijn bij een ander team? Nee. 
Sterke punten in het veld? Moet ik ze echt allemaal opnoemen? 
Zwakke punten in het veld? Gebrek aan snelheid. 
Wat is je ambitie op voetbalgebied? Kampioen worden met Boekel 4! 
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Wat is je mooiste Boekel Sport herinnering? Ongeslagen kampioen gewor-
den in de C1, onder leiding van Youri van der Steen. 
Jouw mooiste actie? Vrije trap van 30 meter in de kruising. 
Jouw grootste blunder? Als keeper een bal niet gezien, die zo de goal in 
rolde.  
Wat vind je van onze kantine? Weinig te beleven. Moet wat aan veranderen! 
Wat vind je van onze accommodatie? Ziet er goed uit met die kunstgrasvel-
den er bij. 
Wie is de ideale trainer voor de B- selectie? Stef Dijsselbloem. 
Keepen of voetballen? Voetballen.
In de zaal voetballen of buiten voetballen? Buiten voetballen. 
Voetballen of bier? Voetballen. 
Bier of heerlijk snacks? Bier. 
Wat vind jij van een avondje voetbal, bier en snacks? Ik vind dat niet in com-
binatie kunnen. 

Vragen die Matt kreeg van Stef Dijsselbloem 
Hoe voelt het om na jaren selectie eens in een echt team te voetballen? 
Ik ben zeer blij dat deze kans op mijn pad is gekomen.  
Je bent ook een keer mee geweest naar Feyenoord, kun je de fantastische 
sfeer eens omschrijven aan Tijmen van Alphen? 
Vuurwerk en schelden. Meer was het niet. 
Hoe is het om samen jullie Nick in het veld te staan bij Boekel 4? 
Mooie dingen. 

Geef de pen door
Aan wie wil jij graag de pen doorgeven? Youri van der Steen. 
Op welke vragen wil jij graag antwoord van deze persoon? 
- Je hebt in de jeugd vele jaren training gegeven. Hoe voelt het nou om te    	
   zien dat er echt helemaal niks van de spelers terecht is gekomen? 
- Hoe maak jij jezelf belangrijk voor Boekel 4? 
- Wie zou jij graag nog bij Boekel 4 zien voetballen?  

Jeugdportret 
Deen Peters
In dit jeugdportret maken we kennis met de zoon van Luc en Moniek 
en broer van Mick en Imme.

Elftal: JO8-1	
Leeftijd:8 jaar	
School: Uilenspiegel. Groep 4.

Waarom ben je gaan voetballen?
Omdat ik het leuk vind om te gaan voetballen.
	
Hoe lang ben je lid van Boekel Sport?
2 jaar ongeveer.

In welke elftallen heb je gespeeld?
Eerst JO8-5, nu speel ik in JO8-1.

Hoe gaat het met het team waar je nu in speelt?
Goed. We hebben een leuk team.

Waar speel je meestal? Is dat ook je favoriete plek?
Verdediging en dat vind ook heel leuk om te doen. Keepen vind ik ook leuk. 
Later wil ik middenvelder worden maar dat hebben we nu nog niet.

Heb je deze competitie al gescoord?
Ja, al een paar keer heb ik gescoord.

Wat vind je van jezelf wat je al goed beheerst en waar je nog aan moet 
werken bij het voetballen?
Verdedigen gaat al goed, ik moet nog oefenen om met links te schieten.
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Heb je al een kampioenschap (of hoogtepunt) meegemaakt?
We zijn met de JO8-1 kampioen geworden.

Heb je nog andere sporten of hobby’s?
Met lego spelen, en buiten spelen in het bos.

Hoe sportief is jullie gezin?
Papa: heeft altijd gevoetbald, jarenlang bij Venhorst 1 gekeept.
Mama: die heeft vroeger gekorfbald.

Wat is je favoriete club, speler?
Mijn favoriete club is PSV. 
Favoriete speler : Ronaldo 

Hoe ziet jouw voetbaltoekomst er uit? 
Als ik later groot ben wil ik graag bij Boekel Sport 1 voetballen. 

Weet je al wat je later wilt worden?
Politie of profvoetballer.



36Mode & Sport Kerkstraat 29, Boekel tel. 0492-322595
Schoenen Kerkstraat 44, Boekel tel. 0492-321772 
  

/vanrijbroek

Met kleding en schoenen 
van Van Rijbroek,

ben je klaar om te scoren!


