
Verslag van Henk                                                     17 juni 2023 
 
We hebben er lang naar uitgekeken, maar vandaag was het zo ver: Het Bram Bartels 
toernooi. In alle vroegte moesten we om 7.30 uur verzamelen bij de sporthal. 
 (Zó vroeg! De meesten stonden al om 06.00 uur op!!).  
Het beloofde een warme dag te worden, dus waren we voorbereid met eten maar 
vooral drinken. Joop met de bus en ik in de auto gingen we op pad.  

Giorno ging op eigen gelegenheid naar Soest. We hadden ook twee gasten bij ons, Ger en Michiel. De laatste genoemde ging 
als extra speler mee vanwege het afzeggen door ziekte van Casper en de vakantie van Engin. 
  
We kwamen keurig op tijd aan in Soest en werden daar zoals altijd hartelijk ontvangen door de 

mede organisatrice Emma.  
We zijn direct naar de kleedkamer gegaan, hebben ons omgekleed en 
zijn naar het opstelveld gegaan.  
We kregen daar een persoonlijke begeleidster mee die behoorlijk 
indruk maakte op de jongens. 😉  
Keurig op tijd zijn we naar het hoofdveld gegaan, daar werden alle 
teams naast elkaar geplaatst voor de openingsceremonie.  
Na de gebruikelijke woorden van de organisatie en een korte warming-up, was het de beurt aan 
Wilfred Genee die de teams voorstelde en af en toe iemand interviewde.  
 

 

 
Na dit gebeuren konden we gelijk aan onze eerste wedstrijd beginnen. 
 
We waren duidelijk de bovenliggende partij, maar zoals altijd kreeg de tegenstander een wat gelukkige goal mee.  
We lieten ons hier echter niet door uit het veld slaan en bleven goed doorgaan ondanks de warmte (respect). We bleven heel 
goed de combinatie zoeken en dit resulteerde in uiteindelijk de gelijkmaker. Het was een boeiende wedstrijd die we eigenlijk 
in ons voordeel hadden moeten beslissen, maar helaas het beleef 1-1.  
 
Gelijk na deze wedstrijd moesten we al de volgende wedstrijd 
spelen. Dit bleek nogal een opgave, gezien de warmte. Maar onze 
mannen zijn echte bikkels en gingen, weliswaar vermoeid, er 
tegenaan. Dit was een tegenstander van een wat minder niveau 
dan de vorige, echter was het scoren moeilijk. We liepen constant 
tegen een muur van verdedigers aan die de bal, zodra die in hun 
bezit was, naar voren schoten. Dit was voor ons met de vorige 
wedstrijd nog in de benen, nog vermoeiender. Maar BVC zal BVC 
niet zijn als ze de rug recht en toch na de talrijke schoten op doel 
niet de kans benut om de welverdiende 1-0 te scoren.  
Het duurde nog even maar uiteindelijk wisten we de rustgevende 2-0 te scoren. Dit was tevens ook de eindstand.  

 
 
 
We konden nu weer even 
bijkomen en hadden een 
half uur rust.  
 
 
 



De volgende wedstrijd wachtte ons weer een tegenstander van formaat.  
Dit was een zeer spannende wedstrijd die eigenlijk alle kanten op kon. We kregen kansen, maar zij ook.  
Het was, gezien het wedstrijdverloop, dan ook terecht dat de eindstand 0-0 bleef.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We werden 2e in onze poule en moesten tegen de eerste uit de andere poule.  
Dit bleek een waardige tegenstander, het was de latere toernooiwinnaar.  
Door een uiterst ongelukkige bal werden we op achterstand gezet. De bal krulde net over Marcel heen: 1-0.   
Het bleef lang gelijk opgaan, we creëerden ook zelf diverse kansen. Maar even een minder moment van concentratie en de 
tegenstander kon 2-0 op het scorebord zetten. Na een vermoeiend restant van de wedstrijd, waar we alles op alles hebben 
gezet om weer terug te komen in de wedstrijd, was toch 2-0 de eindstand.  
 
Door een foutje van een scheidsrechter waren we bijna in de verkeerde wedstrijd beland.  
Er was namelijk opgegeven dat we onze 2e wedstrijd met 2-0 hadden verloren, wat natuurlijk 
andersom was. Het was niet de organisatie maar onze Michiel die hierachter kwam.  
Top Michiel, scherp als altijd! 
  
We moesten naar een ander veld 2B, op dit veld was geen schaduw en geen windje.  
De warmte van het veld kwam door de schoenen van de mannen heen.  
Het was dan ook bijna niet te doen en onze mannen waren na de kortste keren kapot gespeeld.  
Snel was het al 1-0 voor de tegenstander en niet veel later viel de 2-0.  
Door het doorzettingsvermogen en goed keepen wisten we het lange tijd op deze 2-0 te houden.  
Het waren dan ook de vermoeidheidwissels die ons parten gingen spelen en waardoor we niet meer terug in de wedstrijd 
konden komen. De tegenstander maakte de 3-0. Ze dachten daarmee ons verzet te hebben gebroken, maar de veerkracht die 
ons team heeft zorgde nog voor een tegendoelpunt: de eindstand 3-1. 
  
Na de wedstrijdverloop bleek dat we nog een wedstrijd moesten en wel om de 7e of 8e plaats.  
Hier hebben de mannen echt alles gegeven. Ze waren totaal versleten. Ze konden niet meer de vuist maken tegen deze toch 
wat mindere tegenstander. De eindstand was 0-0.  
Door deze uitslag moesten we penalty’s nemen. 5 stuks om en om.  
Door de extreme vermoeidheid konden we het bijna niet meer opbrengen om geconcentreerd de penalty’s te nemen.  
Het was niet dat de tegenstander ze beter nam, maar het lukte ons niet meer.  
Uiteindelijk werden we in een prachtig toernooi 8e, waar we in het verleden vaak de laatste plaats bezette. Top! 

  
Nadat we ons omgekleed hadden en op het 
hoofdveld de finale gespeeld was, was het de 
beurt aan de organisatie om de prijsuitreiking te 
doen. 
  
Zoals gezegd kregen we de beker voor de 
8e plaats, maar de grootste prijs kregen we 
gelijktijdig.  
 

We waren namelijk de winnaar van de 
sportiviteitsprijs. 

 
Deze laatste mooie prijs is een kroon op ons harde 
werken op de training en het respect voor de 
tegenstander en voor elkaar. 
  



Sylvia en ik zijn dan ook ongelooflijk trots op het feit dat we 
deze twee bekers mee naar huis mochten nemen. 
Maar wat we eigenlijk het allerbelangrijkste hebben 
gevonden van zowel het HFC-toernooi en het Bram Bartels 
toernooi, is dat we als team gegroeid zijn en dat er 
gezelligheid in het team is.  
Een team dat iets voor elkaar over heeft.  

  
Ik wil een groot compliment maken aan het team, maar ook de individuele speler: 
  

1. Marcel die steeds maar weer alles moet geven om de schoten te keren, 
maar ook het moment dat hij als speler zijn acties maakte. 

2. Michiel, die als gastspeler en gastkeeper zijn kunsten mocht laten zien. Van hem kreeg ik de feedback 
(terugkoppeling) dat het een genot was om met dit team mee te mogen spelen. Hij wist op het middenveld de lijnen 
uit te zetten. 

3. Gerald die als laatste man de meeste aanvallen die door het midden kwamen wist te stoppen. Hij bleef ook maar 
gaan en ondanks dat hij vermoeid was, als het nodig was, direct weer het veld in ging. 

4. Vincent die enorm gegroeid is in zijn rol als rechterverdediger. Hij stuurt mede de aanval aan en weet door zijn 
inzet menig kans van de tegenstander om zeep te helpen. 

5. Carlo die een ongelofelijke energie heeft, hij blijft maar gaan en zit vaak kort op de bal. Op links is hij een 
betrouwbare sluitpost. 

6. René die als aanvoerder op het middenveld zich helemaal leegloopt en daardoor de aanval goed ondersteunt. Maar 
nog veel belangrijker is het, dat hij als aanvoerder meehelpt om de teamgeest te verhogen. 

7. Giorno die ongelofelijk hard werkt aan de linkerkant en veel actie maakt. Hij weet op beslissende momenten te 
scoren, of hij zet anderen in de gelegenheid om dit te doen. 

8. Michel die op de rechterkant alles geeft om mee te helpen in de aanval en verdediging. Hij werkt zich een slag in de 
rondte en komt ook nog geregeld in een scoringskans. Hij is ook onze hoekschop specialist. 

9. Danny die geweldig aan het voetballen is, en ook als spits zijn steentje bijdraagt in de verdediging. Hij is ook 
beslissend in de afronding. 

10. Tom die als superspits op zijn inzet voorin, de verdediging van de tegenstander ontregelt en hierdoor andere 
aanvallers de ruimte geeft. 

  
Helaas was onze echte spits door ziekte afwezig bij het door hem zo geliefde toernooi.  
Heel veel beterschap Casper en een voorspoedig herstel.  
Ik ga ervan uit dat je er volgend jaar weer staat. Nogmaals de groeten van EMMA. 
Engin, hij is op een welverdiende vakantie naar Spanje. Ik hoop dat je heel veel plezier hebt. 
Het team heeft jullie beiden wel erg gemist. 
  
Het was een lange dag, maar we zijn moe maar voldaan naar huis gegaan.  
De bus was wat langer onderweg door het bijladen onderweg van de accu. Jammer. 
  

Ik wil Joop bedanken voor het weer rijden van de bus tijdens de 
uitwedstrijden en Sylvia voor de begeleiding van het hele team tijdens 
het afgelopen seizoen en tijdens de toernooien. Jullie zijn toppers.  
 Cor dank voor alle trainingen van het afgelopen seizoen en met de 

contacten naar het bestuur. Top. 
Els, Marijke en Rob, jullie bedankt voor het vele werk achter de schermen.  

 
En wij danken Henk natuurlijk voor alle tijd en het enthousiasme dat hij in dit team stopt. Geweldig 
zoals hij de jongens begeleidt en fijn dat hij dit het volgend jaar weer wil doen. Dank, dank en dank! 
  
Door al deze inzet kan ons team voortbestaan. 
  

Ik wens jullie allemaal een hele fijne vakantieperiode.  
Waarschijnlijk start de training halverwege september (ik ben dan nog op vakantie). 
Groet Henk 


