SENIOREN-DAMES-Vr1 SEIZOEN 1996-1997.
AFDELING: Dames 5¢ klasse 5B afdeling Limburg KNVB; EINDSTAND: 5¢ plaats.
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Foto: ? (Kopie uit De Beck 1996 nr. 10) Op

Opmaak: 16-09-2023
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de foto krijgt de aanvoerster Petra Baadjou sporttassen aangeboden door sponsor Hub

Meessen (Visagie La Vista). Medesponsor van de sporttassen was Cor Betlem (Body & Face).
Staand v.l.n.r.: Kelly Claessens, Maike Hulsman-Prudon, Marjolein Simons, Anke de Veen, Fleur Crasborn, Cecile van Zandvoort,
Froukje van der Wulp, Wypke van der Wulp, Saskia Croes, Miriam de Pree, Danié€lle Mingels, Petra Baadjou, Tom Opheij, Jeanine

Tonnaer.
Zittend v.l.n.r.: Froukje Gerets, Maud Weerts, Kristin Conemans.

Nadere informatie.

Evenals het 8e elftal kon het Vri-team geen volledige competitie spelen omdat gedurende de competitie
meerdere dameselftallen zich moesten terugtrekken. Uit de gespeelde wedstrijden wist het Vr1-team 11
punten te vergaren en eindigde daarmee op een 5¢ plaats.

De heren T. Ophey en A. Otte trainden het Vr1-team. Over trainerschap van het dameselftal verscheen in de

Beck 1997 nr.3 onder de rubriek 'Elftal van de maand' het volgende 'kritische' artikel.

H Het Damesteam 3

“Het Damesteam”: een begrip op zich. Algemene opvatting: de dames zijn leuk om naar te
kijken en om mee te lachen, maar qua voetbal stelt het volgens sommige heren niet veel
voor. Als “voetbaltalenten” worden we dan ook niet behandeld en dat verwachten we ook
helemaal niet. Maar op een béétje meer ontzag hadden we toch zo onderhand wel ge-
hoopt. Zelfs dat zit er echter nog steeds niet in: is er geen plaats meer op de trainingsvel-
den? Maakt niks uit, de Dames gaan wel naar het knollenveld. Oh, is dat niet verlicht?
Geeft niet hoor jongens, stront ruik je toch wel, daar heb je geen verlichting voor nodig.
Volgens ons wordt er bij degene die zo negatief en denigrerend over het Damesteam
denken een gedachtenfout gemaakt. De meeste heren zijn namelijk van kinds af aan ver-
trouwd geraakt met een bal. Maar ze mogen niet vergeten dat wij pas een kleine vier jaar
geleden helemaal onderaan begonnen zijn. Sindsdien is ons puntenaantal elk seizoen ver-
dubbeld en dubbele uitslagen komen niet meer voor (in tegenstelling tot het eerste sei-
zoen, toen ons “record” 30-1 was...). Met het toernooi op Miranda aan het begin van dit
seizoen zijn we zelfs tweede geworden, wat ons onze eerste beker opleverde. V6ér onze
voetbaldoop stonden wij vaak vol bewondering naar “het Eerste” te kijken. Tegenwoordig
staat “het Eerste” ook wel vaker bij ons langs de lijn, alleen wat het nou precies staat te
bewonderen is ons niet helemaal duidelijk: de dames of de voetbalkunsten...?! (Wij kijken
natuurlijk alleen naar de voetbalkunsten...!!)

In elk geval hebben we dus wel degelijk iets gepresteerd in de afgelopen jaren. En als ons
doelsaldo blijft verdubbelen, winnen we over een seizoen of twee zelfs de competitie!!
(haha)

Zover is het natuurlijk nog niet, daarvoor moet nog heel wat gebeuren. Hopelijk worden
we binnenkort door iederéén hetzelfde beschouwd als de heren. Misschien stemt dit stuk-
je wel tot nadenken

Maar allereerst hebben we nog een andere kwestie. Tom Opheij heeft namelijk woensdag
05/02 bedankt voor het trainerschap. Langs deze weg willen wij hém nog bedanken voor
bijna twee seizoenen training, waarvan een groot deel ook leiding

Alleen betekende zijn acute stop (“Sorry dames, jullie zullen het wel niet leuk vinden, maar
vanavond geef ik mijn laatste training aan jullie.”) dat wij, nét zo acuut, zonder trainer
zaten. Maar dit probleem leek snel opgelost te kunnen worden: Guido Kreutzer, Paul Dol-
hain en Daan van de Zwet bleken bereid ons te trainen. Dit werd door ons aan bestuurslid
Eugéne Hollewijn medegedeeld, waardoor Guido, Paul en Daan zelf geen contact meer
opnamen met het bestuur. Eugéne bleek onze inbreng echter niet van belang te vinden. In
de bestuursvergadering heeft hij dit dan ook nauwelijks naar voren gebracht. Er werd be-
sloten zo snel mogelijk een nieuwe trainer voor ons te vinden en hiervoor werd Alex Otten,
de trainer van “het Tweede”, benaderd. Deze stemde toe ons, enkel dit seizoen, uit te hel-
pen. En zo werd ons donderdag 20/02 door Eugéne medegedeeld dat Alex Otten onze
nieuwe trainer werd en op welke dagen we dan training zouden krijgen. Dit leidde natuur-
lijk tot geirriteerde reacties van onze kant. En begrijp ons nu alsjeblieft niet verkeerd: we
vinden het super tof dat Alex ons wil helpen. Alleen de manier van werken van Eugéne
stoort ons. Wij zijn door hem nergens in betrokken, alles is buiten ons om gegaan. Boven-

dien heeft hij erg bot gehandeld tegenover Guido, Paul en Daan, ook omdat zij ons voor
langer, en niet alleen voor dit seizoen, hadden willen trainen. Hun bereidwilligheid werd in
eerste instantie genegeerd en later de grond in geboord. Op aandringen van ons komt er
nu wel een gesprek tussen deze drie en het bestuur. Hier komt nog eens bij dat voor velen
van ons de trainingstijden en -dagen (dinsdag en vrijdag van 18.30-20.00) ongunstig zijn.
Ook om die reden had eerst met ons overlegd moeten worden.

Het moge duidelijk zijn dat wij het absoluut niet met deze manier van werken eens zijn.

Dus Eugeéne: je eieren vind je elders in deze BECKI!! % L) Y
Ondanks alles hopend op een snelle vooruitgang, AN
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