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e heeft elke dag stinksokken in huis

en haar naam schrijf je zonder trema:

Danielle Stultiens (51) uit Muiden.

Tekst: Ellen Schokker, foto’s: Bob Awick/Yvette Kulkens
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De in de Rivierenbuurt van Amsterdam geboren
rasoptimist heeft namelijk twee fanatiek voet-
ballende pubers. Het is daarom niet meer dan
logisch dat ze sinds september coérdinator van
het meidenvoetbal is bij de Bussumse Football
Club (BFC). Tijd om deze charismatische bezige
bij een podium te geven.

Ze heeft net haar eerste toernooi achter de

rug - het Dick Broer Meiden Toernooi - met de
bekende YouTuber Soufiane Touzani als eregast.
Honderdveertig meiden samen op een veld: ze
kreeg het voor elkaar met veertig vrijwilligers.

“Ik krijg er zoveel energie van!”, zegt ze stralend.
Het meidenvoetbal wil ze echt op de kaart gaan
zetten. Dat lukt, want deze marketingvrouw heeft
al vijftien teams onder zich. En de wachtlijsten
staan bomvol. Wat is de kracht van meisjesvoet-
bal en waar komt deze opmars vandaan? We
gooien maar eens een balletje op onder het genot
van een cappuccino. “Zelf heb ik nooit gevoet-
bald”, zegt ze. Verrassend.

Jezelf uitdagen

Dingen hoeven niet altijd te lukken, als je het
maar hebt geprobeerd, dat is waar Danielle voor
staat. Een echte Amsterdamse mentaliteit, niet
lullen maar poetsen en ‘kan niet’ en 'lukt niet’
liggen allebei op het kerkhof. “Ik wil niet straks

op mijn sterfbed liggen en denken: had ik maar.
Nee, ga je dromen achterna. Daag jezelf uit.”
Haar kinderen, die beiden fanatiek voetballen,
laat ze dan ook vrij. “Pushen moet je bij kinderen
niet doen. Je kunt ze helpen, maar dwingen niet.
Dan gaan ze op hun tenen lopen en worden ze
onzeker. Laat kinderen in de plassen stampen,

vies worden en vallen.”

Desalniettemin heeft haar dochter wel een
ambitie groot te worden op het voetbalveld. “Het
lot wil dat ze het liefst zeven dagen per week
tegen een bal trapt. School is bijzaak. Erg leuk om
te zien. Ik sta 100 procent achter haar, ook voor
alle logistiek.” Haar zoon speelt hij OnlyFriends
te Amsterdam bij de Bijzondere Eredivisie. Hij
mag regelmatig met de Ajax-bus reizen, vertelt ze

trots. Dat is een sportclub voor jongeren met
een beperking? “Ze weten niet wat hij heeft,
maar de maatschappij gaat iets te snel voor
hem”, zegt ze daarover. Ze hebben daar de
slogan ‘je bent goed zoals je bent’, vertelt
ze met lichtjes in haar ogen. “Je stapt daar
in een hele warme wereld waar kinderen in
een rolstoel ook nog kunnen basketballen.

Wat je fascineert, daar leer je van.”

Via haar dochter die bij BFC voetbalde
kwam ze bij de club terecht en inmiddels is
ze verantwoordelijk voor vijftien teams. BFC
bestaat al tientallen jaren, ook het meisjes-
voetbal. “Dick Broer heeft zich daar hard
voor gemaakt. Ik heb het van hem overge-
nomen, hij wil het liefst coachen.” Vijftien
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‘Ik ga vaak naar Tante Jo
in Muiden en Comfystuff.

teams, dat zijn een hoop meiden bij elkaar.
Waar loop je tegenaan qua moeilijkheden?
“Verschillen in niveau natuurlijk. Wie komt
erin de selectie en wie niet? Sommige
meiden voetballen voor de lol, anderen zijn
competitiever.” Wordt je dochter voorge-
trokken omdat fij een functie heb binnen de

Je steunt je lokalen’

club? “Nee, absoluut niet. Het is puur op
kracht en competentie. Ook de events zijn
echt voor de meiden. Clubbreed is iedereen
hetzelfde bij ons en dat moet ook wel. Het
is natuurlijk wel leuk om betrokken te zijn
bij de club waar je kind ook zit.” Is het eigen-
lijk de enige meidenvoetbalclub in Gooise
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‘Ik kan rustig op zondagochtend
om zeven uur achter mijn laptop
gaan zitten en mails wegwerken’

Meren? “Nee, je hebt natuurlijk ook NVC in Naarden
en SDO in Bussum. Maar het wordt wel populairder.
ledereen moet op de wachtlijst, want we zitten vol.
Bijna tweeduizend leden. Alles is natuurlijk vrijwillig,
van de trainers tot aan het bestuur. [k zeg ook altijd:
houd de trainers enthousiast om te blijven, want die
leren de kinderen alles aan.”

Amsterdam-Zuid

Haar jeugd was ontegenzeggelijk een zorgeloze tijd
met weinig kommer en kwel. Twee liefhebbende
ouders en heel veel buitenspelen en in bomen klim-
men in een - toen nog - kindvriendelijk Amsterdam-
Zuid. Je kon er nog op straat voetballen. Danielle
was enig kind en legde daarom snel verbinding met
kinderen uit de buurt. “Mijn bovenbuurmeisje is nog
steeds een goede vriendin”, zegt ze daarover. Haar
ouders waren heel open en vrij. “lk had een hele
fijne jeugd. ‘Eerlijkheid duurt het langst’, werd altijd
gezegd. Dat doe ik nu ook bij mijn kinderen. Een
open communicatie. Toen ze nog klein waren en ze
te vaak op een scherm zaten zei ik regelmatig: en nu
naar buiten. ik vind het helemaal niks, kinderen die
niet buitenspelen.”

Ze rondde de mavo af en is naar eigen zeggen een
praktijkmens; ze heeft alles zelf geleerd. “Ik ben
jong gaan werken en heb mezelf omhoog gewerkt.
Nu werk ik al twaalf jaar bij hetzelfde ICT-bedrijf in
Eemnes. Ik doe daar de marketing en communicatie.
Reclame, van niets iets maken, zit in mijn bloed.

Ik ben er niet geheel verantwoordelijk voor, maar
heb meegewerkt aan het concept van ‘de hamster’
van Albert Heijn en heb het kledingmerk Marlboro
Classics in de markt gezet aan de hand van grote
billboardcampagnes. In Nederland is het merk niet
doorgebroken op een winkel in de Kalvertoren in
Amsterdam na, maar in Italié is het groot geworden.
De manier van reclame is veranderd, alles is online,
maar de bushokjes en billboardcampagnes zijn
tijdloos. Het wordt veel uitgeknepen op het moment,
de budgetten zijn minder groot dan vroeger. We
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verkopen software met koppelingen. Ik ben constant
op zoek naar nieuwe klanten. Ik vind naar kantoor
gaan heel leuk, maar ik krijg thuis meer gedaan.

Dus ik combineer thuis en op kantoor werken. [k zie
mijn rol als een verbindende factor en het creatieve
aspect vind ik geweldig. Een verhaal vertellen, een
concept verzinnen en dat verkopen aan een klant.”

Juf Mona

Toen haar dochter Puck en zoon Joep nog klein
waren, was ze bewust een traditionele thuisblijf-
moeder, maar wel een heel bedrijvige. “Noem het
ouderwets, maar ze zijn maar één keer klein. Toen
ze wat ouder waren, heb ik freelancewerk opgepakt
en heb ik zodoende mijn werk weer opgebouwd.
Mijn man had een zware baan dus het gaf ons rust
dat ik er was voor de kinderen voor het ophalen,
brengen, et cetera. Maar ik zat ook bij de ouderraad
en regelde uitstappen op school. Ik hield me altijd
met iets bezig. Omdat ik wel had gefreelancet, viel
er geen gigantisch gat in mijn cv. Daar kon ik toen
de kinderen ouder en zelfstandiger waren weer op
voorthorduren. Ik heb me nooit verveeld, ik zocht
altijd wel wat om te doen.” Haar kinderen zaten op
de peuterspeelzaal bij juf Mona, een bekendheid

in Muiden. “ledereen kent Mona Lubach. Zo’n leuk

mens. De peuterschool zat eerst in Het
Kwetternest, wat nu de buurtkamer is. Ik
ben overigens daar heel blij mee, dat men-
sen die alleen zijn ergens heen kunnen. Een
superinitiatief.”

Dat het codrdineren van het meidenvoetbal
te combineren is met een baan en een gezin
komt omdat haar kinderen inmiddels al 13
en 16 jaar zijn en ze voornamelijk tijdens
de schooltijden werkt. “Ik ben een vroege
vogel, maar de rest van mijn gezin niet,
haha. Ik kan rustig op zondagochtend om
zeven uur achter mijn laptop gaan zitten

en mails wegwerken. Daarna, als iedereen
wakker is, gaan we lekker ontbijten. Ik doe
het liefst mijn werk als niemand er last van
heeft, en het kost veel tijd. Maar met vroeg
opstaan haal je veel meer uit je dag. Ik doe
ook ‘s avonds nog dingen, meestal een
uurtje. Ik werk voor de rest vier dagen per
week. Ik krijg er heel veel energie van.”

WhatsApp is haar beste vriend, vertelt ze
tachend. “ledereen is bereikbaar en ieder-
een kan op zijn eigen moment reageren.
Het werkt beter dan de mail.” Naast het
codrdineren van de teammanagers, het
regelen van sponsors, vrijwilligers en het
reilen en zeilen op de club, is een groot deel
van het werk ook lobbyen en langs de lijn
kletsen. “Wij hebben vooral lokale spon-
sors, dat werkt zeer effectief. Onze meiden
dragen hun shirts ook in hun vrije tijd.

Ze lopen door het dorp, ze lopen overal.

De sponsor is dus constant in beeld. Het

is eigenlijk new business creéren, wat ik
ook voor m’n werk doe als marketing- en
salesmedewerker. We zorgen bij elk event
dat er gesponsord kan worden. Die sponsor
staat dan ook die dag in het zonnetje en
wordt via LinkedIn hartelijk bedankt en

vernoemd.”

Muiden

We (Danielle en redacteur Ellen Schok-
ker, red.) blijken veel gemeen te hebben:
beiden groeiden we op aan de Amstel in
Amsterdam en beiden zijn we geboren in
het OLVG ziekenhuis. Dat praat makkelijk.

“Tegenover Carré woonde ik met mijn

man. Amsterdam, there’s nothing like it.

Het bruist. We zijn getrouwd in 2006 in de
kerk De Duif, een hele mooie kerk, met veel
sfeer, midden op de gracht. Het feest vier-
den we in The Grand. We woonden in een
klein appartementje op één hoog, maar het
was heel bijzonder dat ik daar een appar-
tement kon krijgen via de woningbouw.
Het kon toen nog. We hebben daar dertien
jaar gewoond, totdat ik zwanger werd en
meer behoefte kreeg aan ruimte. We gingen
naar Muiden. Maar Amsterdam blijft een
heerlijke stad. In tien minuten kan ik op de
Weesperstraat staan. Toen mijn kinderen
klein waren nam ik ze mee: blootstellen
aan de prikkels, dan went het snel. Of ik
het weleens mis? Ja, ik mis de gezelligheid.
Muiden is dat ook, maar in de grote stad
heb je de kroeg voor de deur, winkeltjes,
een koffietje halen. Dat. Maar ik vind het
heel fijn dat m’n kinderen in de Mariahoeve
in Muiden kunnen opgroeien.” Danielle

is getrouwd met een Limburger die ze
ontmoette in het uitgaansleven. “Hij werkte
in Amsterdam, maar heeft geen zachte ‘g’,
of ik hoor het niet meer, haha. Hij heeft een
hele fijne zware stem.” Jullie zijn al lang bij
elkaar, wat is het geheim? “Gewoon doen,
haha. En veel lol hebben samen.”

De meeste Muiders hebben een sterke
mening over De Krijgsman. Heb jij die

00k? “Ik vind het supermooi opgezet en

het leuke is dat daar veel jonge gezinnen
wonen. Als je daar als kind opgroeit, is het
heel vet. Overal speeltuinen en speelplein-
tjes. Erg leuk om te zien. Het mengt volgens
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mij goed, maar dat is lastig te zeggen
omdat mijn kinderen niet in Muiden naar
de basisschool gaan, maar in Bussum en
Amsterdam op school zitten. Ik krijg er dus

niet veel van mee.”

Hobby’s

Wat zijn je hobby’s? “Ik hou heel erg van
shoppen, de kleine winkeltjes. Ik ga vaak
naar Tante Jo in Muiden en Comfystuff. Je
steunt je lokalen. In Bussum heb je ook
veel lifestylewinkeltjes. En het is makkelijk
aan terijden. Daarnaast ben ik een echte
concertganger. Ik stond afgelopen week-
end nog op een meter afstand van Robbie
Williams. Helemaal fantastisch! Mijn grote
favoriet is Bruno Mars. Mijn zoon heeft een
hele grote passie voor Coldplay. Afgelo-
pen zomer hebben we hem als verrassing
meegenomen naar hun concert. Tot drie
uur voor aanvang wist hij nog niet dat we
erheen gingen. Muziek is een medicijn,
laten we wel wezen. Popmuziek is dus favo-
riet bij ons thuis. Mijn dochter is weleens
naar Ariande Grande geweest.”

Danielle lijkt in het gelukkige bezit te zijn
van het ‘happy gen’, ze is aanstekelijk vro-
lijk en kan eigenlijk geen noemenswaardig
dieptepunt opnoemen. “Het belangrijkste
vind ik het plezier. Probeer jezelf positief

te houden. Ik kijk altijd naar de sunny side
of life. Hoogtepunten zijn natuurlijk de
geboortes van onze kinderen en ik ben trots
op mijn huwelijk en mijn sociale leven. Mijn
ouders zijn nog kwiek en samen, wonen

nu in'‘Wognum. Ik houd van het leven en ik
omarm het.”

‘Ik zeg ook altijd: houd de trainers
enthousiast om te blijven, want
die leren de kinderen alles aan’
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