
Stilstaan bij het afronden van het seizoen 2017-2018 en een frisse start van het seizoen 2018-2019. 
Overigens niet echt stilstaan want Sporting Andijk moet door! Wat moeten we dit nieuwe seizoen? 
Met hoeveel moed? En in welke mood? Ik heb altijd een hekel gehad aan het woord “moeten” en 
nog steeds ben ik er ietwat allergisch voor. Moeten is dwang en piepen vogelengezang zei mijn 
moeder altijd. Moed daarentegen, vind ik een geheel ander verhaal. 

Moed helpt je verder. Als het niet gaat zoals we willen of het gaat zoals we niet willen. 

Bij onze prachtige vereniging Sporting Andijk mogen we ons gelukkig prijzen met heel veel mooie 
mensen. Vrijwilligers in welke hoedanigheid dan ook, die wekelijks of soms dagelijks de moed 
hebben om opnieuw hun taken uit te voeren. Het lijkt zo gewoon, maar dat is het niet! Het zijn stuk 
voor stuk mensen die durven te veranderen door moed te houden. Dat is natuurlijk super! Want 
verandering wordt steeds meer een zekerheid. Wij veranderen en ons omgeving verandert, of we 
willen of niet. Loyaliteit en samenwerking worden verkregen door verbinding. 

Samenwerking betekent tevens dat vrijwilligerswerk voor onze vereniging prioriteit is. Alleen samen 
kunnen we er voor zorgdragen dat Sporting Andijk een mooie toekomst tegemoet gaat. 

Misschien is er moed voor nodig om u aan te melden als vrijwilliger maar ik kan u verzekeren dat het 
zonder uw moed niet gaat. 

Het verplicht stellen van een vrijwilligerstaak binnen Sporting Andijk is weer een moeten. Ik hoop dat 
het niet zover zal moeten komen. 

Verbinding en loyaliteit door samenwerking, ik geloof er in! 

Ik wens al onze leden, vrijwilligers en al diegene die Sporting Andijk een warm hart toedragen dat zij 
met elkaar in de mood zijn voor een mooie toekomst. 

 

Marcel Aker 

Voorzitter Sporting Andijk 

 

 

 

 

 

 


