
We weten het nog goed. Eind maart 2020 wordt Nederland lam gelegd vanwege het uitgebroken 

Coronavirus. Overal om ons heen was het merkbaar dat de samenleving een zware beproeving te 

wachten stond. Zo ook in sportverband en in dit geval bij Albatros.  

Zeker voor de jeugd is sporten belangrijk, niet alleen voor de conditie, maar zeker ook op het sociale 

vlak. Toen bij Tonnie en mij het bericht doorgedrongen was dat sporten er voorlopig niet meer in zat 

en de eerste teleurstelling verwerkt was, begonnen alle raderen te draaien bij ons. Tonnie had van 

A4 door het seizoen heen alle spelers zien groeien in hun spel en ik was met A3 op ramkoers voor het 

kampioenschap in de zaal. Tot op heden ben ik ervan overtuigd dat dit team echt het kampioenschap 

zou binnenhalen, door hard te werken en te knokken voor elkaar. Wat vonden wij het jammer dat we 

het seizoen niet meer konden afmaken. De tweede teleurstelling was het besef dat wij de jongelui 

voorlopig niet zouden zien. Contact houden via de app is niet alles. We begonnen ze werkelijk te 

missen. Toen zijn we gaan bedenken hoe we deze periode door moesten komen en kwamen al vrij 

snel op het idee om een paalschietcompetitie te houden, bij ons op een grasveld in de buurt, geheel 

volgens de RIVM voorwaarden. Het idee was geboren en werd door Tonnie en mij in een 

recordtempo verder uitgewerkt. Jongelui uitgenodigd, schema in elkaar geflanst en op 14 april 

begonnen. 

Een heuse competitie met 15 spelers van A3 en A4. Paalschietwedstrijdjes van 25 minuten,  1 tegen 

1. Minimaal 1,5 afstand bewaren, handen, bal en palen ontsmet en na de wedstrijd direct naar huis, 

niet blijven hangen zodat de volgende 2 konden komen. Dit was de gedachte en ik moet zeggen…. de 

jongelui hebben zich buitengewoon goed aan de maatregelen gehouden. Echt een hele dikke duim 

voor deze kanjers. Doordat ze 1 tegen 1 speelden, konden ze weer een beetje bijpraten met elkaar, 

tijdens het potje schieten en wij zagen ze ook weer…. 

En wat een lol hebben we gehad. Zittend aan de kant hebben we 105 wedstrijdjes gekeken en 

gejureerd, lekker muziekje op de achtergrond. Fanatieke jeugd, willen winnen maar bovenal de 

gezelligheid. Bijpraten, vragen naar school, felicitaties voor de geslaagden en ga maar door. Elke 

maandag, dinsdag en woensdagavond en soms op een zaterdagmiddag. Vanavond, dinsdag 23 juni 

zijn we klaar en hebben we dus 105 potjes paalschieten gespeeld.  

In totaal zijn er in 2625 minuten zijn er 5928 doelpunten gevallen. Dat zijn 2,25 doelpunten per 

minuut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Marit wint de beker met de meest gewonnen wedstrijden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sanne is samen met Fleur de enige die gewonnen heeft van Marit. Helaas heeft Sanne het net niet 

gered en een hele goed 2e geworden 

Fleur begon altijd flitsend aan een potje, maar verloor de accuratesse gedurende het potje, wat haar 

een aantal onnodige nederlagen heeft opgeleverd. Samen Iris heeft zij het spannendste potje 

gespeeld…. 41-41 

Naomi bracht elke wedstrijd weer een lach op ons gezicht met haar opgewektheid. Met haar 

nonchalance won ze keer op keer weer haar potjes. Als ze verloor was dat op het nippertje. 

Memorabel was de wedstrijd tegen Marit die ze net aan verloor met 57-59 (116 doelpunten in 25 

minuten) 

Sander zit dan wel niet in A3 of 4, maar deed ook mee, buiten mededinging naar de hoofdprijs. 

Echter was hij niet opgewassen tegen Marit, Sanne, Iris, Kim (met een ongelofelijke uitslag van 45-70) 

en Marleen. Sander heeft wel het mooiste doelpunt gemaakt. In bijna een snoekduik, om te 

voorkomen dat de bal voor de 2e keer de grond zou raken, raakte hij zelf uit balans en gooide de bal 

met 1 hand over zijn rug richting de korf en……doelpunt!!!! 

Iris wisselde goede scores af met matige potjes wat haar toch nog een mooie 6e plaats opleverde. Ze 

was in ieder geval wel de reuzendoder in de competitie 

Kim heeft en de highscore van 70 !!! doelpunten in 1 potje en daarnaast het hoogste gemiddelde van 

43,21 (605 doelpunten). Ze dreef haar tegenstanders soms tot wanhoop. En hoe donkerder het werd, 

hoe beter ze ging schieten.  

Marleen heeft de gehele competitie een negatief doelsaldo gehad, tot haar laatste wedstrijd. Toen 

boog ze het om, met een monsterscore van 41-20 tegen Fenna, in een positief saldo 



Marie Louise was een goede middenmoter. 7 gewonnen en 7 verloren. Begon vaak heel goed, maar 

heeft enkele potjes net op het laatst verloren. 25 minuten waren soms net te lang. 

Aniek was ook een goede middenmoter. Niet zo overtuigd van zichzelf, won ze toch 7 potjes en 

verloor ze er 7. Net geen positief doelsaldo gehaald, maar altijd spannende potjes gespeeld.  

Isis deed elke keer weer haar best om te winnen. Soms heel goed, en soms wat minder. Hield het 

doelsaldo altijd goed in de gaten, want als ik een rekenfout had gemaakt, liet ze dat wel even weten 

      (ik had maar 1 taak) 

Kyran was zelfkritisch, maar moedigde ook zijn tegenstander aan. Zeer sportief, behalve tegen Aniek. 

Zij stevenden af op een gelijkspel, hadden dat op een gegeven moment maar afgesproken en in de 

zoemer scoort hij de winnende (18-17)…. Kostte of kost hem een traktatie op een lekker Italiaans ijsje 

aan Aniek… 

Fenna was elk potje bezig om haar gemiddelde omhoog te vijzelen, wat haar heel goed gelukt is. 

Beginnend met een gemiddelde van 18, eindigde ze met een gemiddelde van 25,07 

Daan is heel de competitie bezig geweest met het verbeteren van zijn schot. Is goed gelukt, want hij 

is steeds meer gaan scoren. 

Last but not least…. Kevin. Voor hem was meedoen veel belangrijker dan winnen. Zonder enige winst 

heeft hij de grootste lol gehad. Heeft zelfs bijna 1 keer in eigen korf gescoord. Hij heeft wel het meest 

aparte schot gemaakt. Bal tegen de korf en stuitert naar een speelhuisje  waar de bal verdwijnt door 

een gat waar precies de bal doorheen kon.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al met al kunnen we terugkijken op een, ondanks de corona perikelen, op 11 geweldige weken 

korfbalgeweld. 

Voor nu is het klaar. Blijf gezond…. 

 


