Het verhaal over de jubilarissen van vanavond start in augustus 1972, waar de toen 10-jarige Corina Rijken en
Annelies van der Eijk lid van Albatros werden. Dit is een halve eeuw(igheid) geleden en hoewel dit uitnodigt tot het
uit de sloot halen van oude koeien, gaat niet over jullie hoor, springen we even 10 jaar verder naar april 1983 toen
de 25-jarige Sophie Droogendijk lid werd.

Omdat de voorzitter mij gevraagd heeft om mij te beperken tot één minuut per jubilaris, het zijn er tenslotte maar
liefst 15, springen we meteen verder naar 1997. Immers, de drie al ggnoemde dames hebben hun moment of fame
al gehad bij de huldiging toen zij 25 jaar lid waren. Overigens zijn Corina, Annelies en Sophie in ons startjaar 1997
nog volop actief. Corina speelt dan in het 3° met onder meer Anja, Lenette, Evelien, Sander, Bram en Tim. Annelies
is na haar bevalling terug aan het front en speelt in het 2° met o.a. Gerda, Jolanda, Renate, Ronald en Jean-Pierre.
Sophie speelt in het 6 met Metha, Dirk, Ad, Wil, Nico, Jolanda en Ed.

Goed, nu door naar de zilveren jubilarissen die in 1997 hun entree maken, het jaar waarin Dirk Visser onze voorzitter
is en het eerste team wordt gevormd door o.a. Margreet, Brenda, Patrick en Bas.

In juli van dat jaar worden de dertigers Chris en Joke Reijmers lid en zij gaan deel uitmaken van de toen nog heel
fitte en fanatieke recreantengroep. Chris werd bovendien bestuurslid kantinezaken en Joke was onder meer lid van
de schoonmaakploeg waar ook Sophie deel van uitmaakte. De familie Reijmers bestond daarnaast uit Sharon,
Deborah, Laura en Rick en die speelden in de diverse jeugdteams.

Joke was actief betrokken bij de voorbereidingen van het G-korfbal dat in september 1997 bij Albatros het
levenslicht zag. Het 25-jarig bestaan van dit prachtige team werd vorig jaar september groots gevierd. De 32-jarige
Joop de Klerk kwam in de winter van 1997 het team versterken en hij is nooit meer weggegaan.

Joop maakte sinds 1997 heel wat wedstrijden, verschillende NK’s en Special Olympics mee. Hij heeft al veel
prachtige doelpunten op zijn naam staan en gaat al net zo lang mee als Evelien. Hij heeft heel wat teamgenoten
zien komen en gaan, helaas zelfs letterlijk zien wegvallen. Wat me opviel in de verslagen van Evelien over het reilen
en zeilen van het G-team is dat je best wel vaak als dame moet spelen?

In oktober 1997 meldt de 12-jarige Arina Jansen zich aan en zij wordt ingedeeld in C3 bij de coaches Maarten en
Wouter. Later in dat seizoen wordt de 11-jarige Robbert Zijderveld lid en ook hij komt in C3 terecht. Robbert meldt
zich meteen aan voor het jeugdkamp met het thema de Drie Dolle Dwaze Dagen.

Erik Jan Ammerlaan is nog net geen 8 jaar oud als hij op 27 augustus 1997 lid wordt. Hij start in F1 met als coaches
Renate en Marthijn en als medespelers o.a. Jindra Boom en Robert Zoutewelle. Hij wordt in de zaal meteen
kampioen, met shirts gesponsord door Hamer Plant!

De 7-jarige Stephan de Haas, lid geworden op 29 september 1997, startte in W3 met o.a. Robert en Jeroen Pijl en
Koen Huyser en gecoacht door Jan Pijl.

In april 1998 start de korfbalcarriére van de 7-jarige Nathalie en haar 6-jarige zusje Melissa Hoogendoorn. Zij
worden in hun eerste echte korfbalseizoen ingedeeld in respectievelijk F4 en W1. Nathalie speelt daar o0.a. met
Sanne van Klink en Nick van lersel en haar trainsters zijn Linda en Natascha. Melissa wordt in W1 getraind door
Marjo en Renate en heeft als teamgenoten onder meer Koen en Mirjam.

In de welpengroep hebben dan inmiddels de guppies Inez van Herpen en Robbin van Die plaats genomen. Inez en
Robbin starten hun pupillenloopbaan in september 1998 in W2 waar zij samen speelden met Mariska, Sanne, Rick
en Alex. Michel komt in april 1998 bij de welpen, hij start in september 1999 in W2 en speelt een jaar later in F2.

De korfbalcarriéres van deze zilveren jubilarissen verlopen vervolgens behoorlijk simultaan en sommigen van hen
komen constant bij elkaar in een team terecht. Zo delen Inez en Robbin F2, Melissa, Inez en Robbin spelen samen
in E1 én D1 en ook Stephan en Nathalie ontmoetten elkaar al eerder in E1 en D1.

Erik-Jans loopbaan gaat via E1 naar D1 met 0.a. Suze en Appie en in 2001 speelt hij in C1 met o.a. Ot, Gaby, Adinda
maar dan ook met Stephan en Nathalie. Hij vervolgt zijn weg via B1 naar de A-jeugd.

Robberts pad gaat via C3 naar C2 en B2. In 2001 speelt hij in B1 met Leon Teunissen, Clen, Kim, Sanne en Judith,
getraind door Antoine en Aram. Na een jaar A3 komt hij in 2004 in Al terecht.

Arina speelt achtereenvolgens in B3, B2 en komt dan in A2 terecht. Haar seniorentijd start al in 2004.



In de C-jeugd moet Robbin Nathalie en Stephan laten gaan, hij speelt in C2 en zij in C1. Ook Inez en Melissa komen
in 2002 in C2 uit.

In het jubileumjaar 2004 spelen Erik-Jan, Nathalie en Stephan inmiddels in B1, Inez, Melissa en Robbin in C1 en
Michel in C2. Drie jaar later hebben Erik-Jan, Nathalie en Stephan Al bereikt, Inez en Melissa in A2 en spelen Robbin
en Michel in de B1.

Heel opvallend zijn de diverse dwarsverbanden en kruisbestuivingen binnen de groep jubilarissen. Hiervéér
noemde ik al de teamindelingen, maar ook bij andere activiteiten komen zij elkaar tegen. Zo waren behalve Joke,
ook Nathalie, Melissa en Inez trainers van het G-team en kennen Arina en Nathalie elkaar van het jeugdkamp.
Annelies en Arina ontmoeten elkaar al bij tientallen vergaderingen van het TB jeugd waar eerder ook Corina
jarenlang actief was.

Training geven was veel jubilarissen ook niet vreemd, maar het gaat echt te ver om de lange lijst van teams op te
gaan noemen. Terwijl Annelies zich met name bemoeide met de lagere jeugdteams, was Corina betrokken bij de
successen van de jeugdselectieteams. Ook Arina en Nathalie onderscheidden zich op het trainersvlak. Opmerkelijk
was wel het trainerschap van Erik Jan die na het coachen van A2 heel succesvol het 3¢ onder zijn hoede nam.

Heel bijzonder was het contact dat onze buitenland-correspondent Melissa in Portugal legde. Zij presteerde het,
volgens mij, om als gastspeler met Benfica landskampioen te worden! Hieruit zijn ook verschillende
oefenwedstrijden tegen de Portugezen voortgekomen en zelfs een memorabel bezoek van de selectie aan Lissabon.

Goed, terug naar de minder exotische ervaringen. Robbert en Robbin waren actief in Sjap, Inez in Blitz en zij was
ook razende reporter en is al heel wat jaren één van de twee vertrouwenspersonen van Albatros. Arina was lid van
het welpenblok. Erik Jan, Stephan en Robbin waren de trekkers van Loekie dat jarenlang garant stond voor een
geweldige sfeer bij de wedstrijden van Albatros 1 en andere topwedstrijden. De kleine stap naar de selectie is dan
snel gemaakt. Inez maakte begin 2010 haar eerste treffer in het eerste team, speelde tussen 2012-2018 zeven
seizoenen onder de trainers Michel, Karim en Steven en scoorde in totaal 247 treffers. Zij was jarenlang aanvoerster
en miste bijna geen strafworp....Ze werd drie keer topscorer bij de dames en scoorde het hoogste aantal doelpunten
van een Albatrosdame ooit in één seizoen: 83.

In 2011 debuteert ook Nathalie in het 1¢, zij speelt tussen 2013 en 2022 en scoorde, tot nu toe, 257 doelpunten.
Aan het begin van haar 10° seizoen in het vlaggenschip raakte zij in een oefenduel zwaar aan haar knie geblesseerd,
maar na een langdurig revalidatietraject keerde Nathalie in het afgelopen voorjaar weer terug binnen de lijnen. Ze
had afgelopen zaterdag zelfs alweer een invalbeurt in het vlaggenschip en staat volgens een betrouwbare bron
morgen gewoon in de basis tegen Merwede. Wat een geweldige en o zo verdiende comeback!

Ook Stephan heeft een link met het eerste, want hij was een aantal jaren teambegeleider. En je vraagt je af hoe
Robbert Zijderveld dan in het grote doelpuntenboek terecht komt? Hij was één van de spelers van het
gelegenheidsteam dat in november 2015 de bekerwedstrijd tegen Terda speelde (Steven was trainer). Robbert
scoorde twee keer en topscorer in die wedstrijd was Niels van Trooijen met 5 treffers. Nu we het toch over die
doelpuntenlijst hebben, Annelies scoorde in 13 seizoenen Albatros één 142 treffers en Corina in 9 seizoenen 69
doelpunten. En oh ja, Melissa was goed voor twee treffers!

Tijd voor het heden: Robbin, Melissa, Inez en Stephan spelen nu gezamenlijk in het vriendenteam Albatros 5,
Robbert speelt in het 7¢ en Michel in het 8¢. Nathalie speelt nog altijd in de selectie, Arina is van plan om snel weer
terug te keren en Joop speelt nog altijd in G1! Erik Jan is helaas uit beeld en Chris en Joke zijn slechts op feesten en
partijen van de wat meer belegen korfballers te vinden. Ook Sophie, vroeger nog weleens te verleiden tot deelname
aan klaverjasavonden, is niet meer actief langs de lijn te vinden en datzelfde geldt voor Annelies en Corina.

Echter, de kleinkinderen van Corina en Sophie zijn nu op zaterdagochtend op het veld bij de welpentraining te
vinden. De groep jubilarissen, waarvan Inez en Arina een Albatrosman aan de haak hebben geslagen, is inmiddels
ook 30 plus en dat heeft geleid tot zoons en dochters die hopelijk in de komende jaren de weg naar het veld weten
te vinden. De welpenleiding voor de komende jaren zit dus gebeiteld!

Terugkerend naar de oudere jubilarissen mag niet onvermeld blijven dat Chris lid was van de kantinecommissie,
deel uitmaakte van de klankbordgroep van de verhuiscommissie en in de schoonmaakcommissie plaatsnam. Joke
was voorzitter van het ABJE, lid van het AC en nam later het roosteren van Chris over.

Annelies en Corina tenslotte waren beide in de vorige eeuw typistes van het clubblad. De cv van lid van verdienste
(sinds 2014) Annelies bestaat verder uit: lid van het dagelijks bestuur van de juniorencommissie en lid van het DB



van de jeugdcommissie, APT-lid, bestuurslid nevenactiviteiten vanaf 1992, redactielid, lid van de Technische
Commissie, jarenlang lid van het TB jeugd, trainster van senioren 5 en allerlei andere jeugdteams, lid van de
commissie fondsenwerving en lid van het TB senioren.

Corina was lid van het APT, voorzitter van het activiteitenblok jeugd, lid van de TC, lid van het welpenblok,
redactielid, jarenlang lid van het TB jeugd en trainster van diverse jeugdteams.

Zo is de cirkel dan toch weer rond en ik wil graag afsluiten met een soort van oproep, ook naar onze minder
aanwezige jubilarissen: Albatros zoekt altijd vrijwilligers, er is voor ieder wat wils, dus zeg nooit nooit. Als Albatros
in je hart zit, dan blijft het voor altijd rood-wit kloppen.

Dan wil ik Max en Michelle nu uitnodigen tot het huldigen van de aanwezige jubilarissen.



