
Beste ASV’ers 

Wat een weekend hebben we achter de rug. We zijn er nog onderste boven van. 

Eindelijk, na al die weken rust door het Corona virus konden we weer een competitiewedstrijd 

voetballen. Bij ons sportcomplex was het dan ook een drukte van belang. Familie, vrienden en 

vriendinnen, iedereen had op deze dag gewacht en was vrolijk gestemd. 

Toen we aankwamen bij ASV’57 konden we onze fiets dan ook niet eens in de rekken kwijt.  

Tussen alle toeschouwers door bereikten we onze kleedkamer. Daar aangekomen 

  waren we super blij dat 

  dat het zover is 

  om weer te kunnen voetballen. 

  en dan eindelijk 

  was het moment daar 

  Daar waren we weer in 

  het warme welkom van de 

  heerlijke gast vrijheid 

  bij ASV 

  Maar toen kwam er opeens 

  een paard langs 

  met een voetbal bij haar 

  en de voetbalschoenen al aan 

  met het ASV shirt 

  aan. 

  Die droom heeft iedereen 

  weleens gehad 

  Om weer te voetballen 

  en buiten te zijn met 

  het mooie zonnetje 

  en de mooie blauwe lucht. 

  Maar toch was er iets 

  Er kwam een rare geur 

  langs. 

  Het rook naar kauwgombal met 

  een lepel mayonaise 

  Dat was een aparte geur. 

  Maar er moest toch gevoetbald 

  De scheidsrechter kwam er aan 

  en zei 

  Hieper de piep 

  Hoera 

  Het stinkt hier naar cola. 

  Iedereen keek hem aan 

  en ze zeiden.. 

  Wat een rare scheidsrechter 

  want niemand heeft cola 



  meegenomen naar het veld 

  maar wel sinas 

  Dan heb je wel een 

  lekker dranken bij de 

  de hand. 

  Het publiek was hysterisch aan 

  de geur 

  gewend 

  De wedstrijd begon dan eindelijk 

  want het paard was verdwenen 

  en geur bijna 

  opgelost, door 

  een flesje deo 

  Het was rust 

  En iedereen ging naar de 

  de kleedkamer 

  Zelfs het publiek. 

  Na de rust was de strijd 

  pas echt begonnen 

  Daar was de 1-0 

  achter. 

  Dat was niet fijn 

  Toen hadden wij de bal 

  en de spits 

  passeerde iedereen en 

  struikelt over de bal 

  Hij had zo veel pijn 

  Want het gras is hard 

  Toen kwam de ambulance 

  en de wedstrijd was gestopt 

  Toen was het tijd voor 

  een teamfoto met de ambulance 

  erop want hij kon niet 

  meer zelf lopen dus 

  werd hij gebracht 

  naar de plek. De ambulance 

  wilde er toen ook bij 

  Dat mocht eerst niet 

  maar toen hadden ze iets 

  bedacht 

  om te doen 

  Dat iedereen er omheen gaat 

  staan. Zelfs het paard 

  mocht er bij 

  En het was zo erg 

  dat het paard moest poepen 



  en na al dat corona 

  waren er nog genoeg mondkapjes 

  voor de mensen en het 

  paard. 

  Toen was de foto 

  en iedereen stond er op 

  Maar hij moest wel naar 

  het ziekenhuis 

  met de ambulance 

  Het gaat nu wel goed 

  Hij was al bijna weer 

  uit het ziekenhuis 

  en kon voetballen 

  samen met het paard 

  en de geur van 

  de kauwgombal en de 

  lepel mayonaise. 

  En met lekkere sinas 

  was alles goed 

  En uw verslaggever heeft een 

  goeie scheet gelaten 

  en toen werd hij wakker 

  . 

 


