
Beste ASV’ers 

Wat een weekend hebben we achter de rug. We zijn er nog onderste boven van. 

Eindelijk, na al die weken rust door het Corona virus konden we weer een competitiewedstrijd 

voetballen. Bij ons sportcomplex was het dan ook een drukte van belang. Familie, vrienden en 

vriendinnen, iedereen had op deze dag gewacht en was vrolijk gestemd. 

Toen we aankwamen bij ASV’57 konden we onze fiets dan ook niet eens in de rekken kwijt.  

Tussen alle toeschouwers door bereikten we onze kleedkamer. Daar aangekomen 

  vonden we eindelijk Guusje 

  Ze was al die weken 

  weggelopen van huis. 

  Maar na al die dagen 

  zat ze in de kledingtas 

  te wachten tot 

  wij Mac mee namen 

  En toen kwam ze tevoorschijn 

  omdat ze honger had 

  Maar we waren Mac vergeten 

  en Guusje kroop terug 

  Maar toen was ze 

  heel huilerig 

  . Guusje ging naar huis 

  Om naar de voetbal 

  te kijken moest ze weer 

  terug naar Asv. 

  Want ze was 

  toch wel blij dat we 

  eindelijk weer kunnen voetballen. 

  Guusje moest weg 

  van het veld omdat ze 

  op blote voeten voetbalde. 

  Maar in de wedstrijd 

  werd de scheidsrechter niet blij 

  Want de grensrechter 

  was niet eerlijk tegenover 

  ons. Dus daarom 

  liep Robbie boos naar de 

  scheids. 

  En zei hij 

  blinde dakduif kijk eens 

  uit je doppen! 

  En toen rende de grensrechter 

  huilend van het veld. 

  Hij was namelijk 

  ontroerd door het publiek 



  omdat die zeiden: 

  dat Robbie 

  heel maar dan ook echt 

  heel gemeen was. 

  En toen ging 

  Robbie naar Hans en zei: 

  Hee Hans wat een rare 

  schoen heb jij. 

  Toen zei Hans beledigd: 

  Jij bent klein hoor! Kabouter! 

  Maar 

  dat accepteerde Robbie niet en 

  pakte de rode kaart van 

  de scheidsrechter 

  En de grensrechter rende achter 

  Robbie aan maar hij was 

  gevallen over 

  de schoen van Hans 

  . Hans vond dat heel 

  vervelend en het deed 

  toen de kabouters dans 

  omdat er was gescoord door 

  Guusje! En het stond 

  toen met een grote glimlach 

  op de teamfoto. 

  Guusje wilde nu echt 

  een big Mac 

  . Gelukkig hadden we die 

  al gekocht. 

  Toen we net naar huis 

  wilden gaan, viel Silke 

  van de fiets 

  dus toen moesten we weer 

  naar het ziekenhuis omdat haar 

  enkel was 

  afgebroken en ze moest 

  toen 4 weken in quarantaine. 

  Want ze dachten ook dat 

  ze corona had door 

  Guusjes blote voeten. 

  Maar Guusje wilde niet 

  toegeven en liep boos weg 

  Het was me een zaterdag 

  hoor. 

  En toe gingen we met 

  het vliegtuig naar Curaçao om 



  medicijnen te halen voor 

  Silke en een ijsje voor 

  Noor want die had zin 

  In een aardbeien ijsje. 

  Toen we weer terug in 

  Nederland waren was het ijsje 

  gesmolten. 

  Toen was het al weer 

  maandag, tijd om naar school 

  te gaan. 

  Maar gelukkig was dat een 

  grapje want de scholen 

  zijn gesloten. 

  En sliep ik lekker verder. 

 


